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Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


“Anlaşma denetleme aracı” 


U-2 casus uçakları, SALT II anlaşmasıyla birlikte, birden "Anlaşma denetle me aracı" oluverdi. 


lg HADI ULUENGIN BRUKSEL DEN BILDIRIYOR 


NATO Toplantısında 
U2 Konusu ele alındı 


General Gundersen:”Varşova Paktının silah indirimi konusunda hiç bir eğilimi yok” 


NATO Savunma Plânlama Komitesi toplantısı dün Brüksel'de başladı. 

NATO Genel Sekreteri Joseph Luns'un Başkanlığında yapılan toplantının sabahki oturumunda 


önceki gün sona eren Avrupa Grubu ve Askeri Komite çalışmaları sonunda hazırlanmış olan raporlar incelendi. Öğleden sonra ancak kısıtlı sayıda delegenin katıldığı gizli toplantıda ise SALT 2 Anlaş- 

(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Durduran, Denktaş-Kipriyanu zirvesi konusundaki görüşlerini Aydınlık 'a açıkladı 


Toplumcu Kurtuluş 
Partisi somut adımlardan başlanmasından yana 


@Waldheim in, Denktaş-Kipriyanu zirvesine bir plan sunacağı haberi yalanlandı 


Çin nasıl emperyalist olur? 


v . 
Doğu Perinçek 
OSKOVA yöneticileri, propaganda mekanizmalarını,tam istim harekete geçirmiş durumda. Ellerini, kara olan ne varsa içine batırıp Çin Halk Cumhuriyeti'ne sürmeye çalışıyorlar. Rusya'nın Beşinci Kolları, Çin'in "emperyalist, saldırgan ve savaş kışkırtıcısı olduğu yalanını yaymak için dünyanın her yerinde gürültülü bir kampanya yürütüyorlar. 
Niçin? 
Çünkü Çin, Moskovalı Yeni Çarların dünyanın efendisi olma emellerinin karşısına dikili- 


MERİH ÇOLAKOĞLU 

Kıbrıs Türk kesiminde 
8 milletvekiliyle ana muhalefeti oluşturan, Toplumcu Kurtuluş Partisi 
Genel Başkanı Alpay Durduran, iki gün sonra başlayacak olan Denktaş-Kipriyanu zirvesiyle ilgili görüşlerini gazetemize açıkladı. 

Durduran, toplumlararası sorunların çözümü için somut adımlardan başlanmasının doğru olacağına işaret ettikten sonra "Waldheim'in Rum 


Bakanı 
Tan: 
“Gureba da 


yönetimine sunduğu gündem önerisinde yer alan, 'ekonomik ve siyasal alanlardaki ilişkileri normalleştirmek için başlangıç önlemlerini görüşecek ayrı bir kurulun oluşturulmasını' desteklemek, hem soruna yardımcı olacak gelişmelere 

(Devamı sa.7, sü. l'de) 


Dikkat ediniz! Bu saldırının hedefi yalnız 


Türkiye üzerinde U-2 uçakları uçurulması konusunda ABD Dışişleri Bakanı ile Sovyet Elçisi bir ön anlaşma imzaladı 


cezalandırılacak kisi varsa, cezasını görecek” 


Vakıf Gureba Hastenesi'nde bazı doktor ve hemşireler, başhe- 


kim Mâzhar Özman ve başhem$şire Nuran Berker tarafından istifaya zorlanıyor. 


(Devamı sa.7, sü.8'de) 


CHP Muş Milletvekili 


BURHAN GARİP ŞAVLI yazdı 


Acımasız bir devlet oyunu 


varto dramı 


"Bir top gürültü patladı yerin altında.Kara toprak ırgalandı birden. 


Sonra her şey alabora oldu, dağ-bayır.Bir kızılca kıyamete kesti toprağın üstü. 
3337 mezar taşına tek bir ölüm tarihi düşürüldü:19 AGUSTOS 1966 CUMA 


Varto dramı böyle başladı " 


© Ecevit, SALT-2'ye Türkiye'nin katkıda bulunması gerektiğini ileri sürdü 


ANKARA (ÖZEL) 

Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde bulunan Amerikan U-2 casus uçaklarının, Türkiye semalarını kullanması konusunda ABD ile Sovyetler Birliği arasında bir ön anlaşma imzalandı. U-2' lerin Türkiye semalarında uçmasını ilke olarak kabul eden hükümetin, Amerikalıların Ruslardan getireceği “Okey"'i beklediği bildiriliyor. 

ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ile Sovyetler Birliği'nin Washington Büyükelçisi Anatoli Dobrinin arasında imzalanan anlaşmaya göre, Amerika Türkiye üzerinde, Sovyetler de Küba üzerinde casus uçakları uçuracak. Bu arada, Amerikan U-2 .casus uçaklarıyla Sovyet casus uçakları artık "Anlaşma Denetleme Aracı " olarak adlandırılıyor. 

(Devamı sa.7, sü,8'de) 


Mandalinci:” NATO ile 
Sovyet kuwetleri arasındaki denge 


politikası tatminkar deği 


ANKARA (AA) 
AP Ortak Grubunda bir konuşma yapan Muğla Milletvekili Zeyyad Mandalinci, NATO'nun politikasını eleştirerek, "Uygulanan NATO kuvvetleriyle Sovyet kuvvetleri arasındaki denge politikasını Türkiye açısından tatminkar bulmadım dedi. 
Mandalinci, daha sonra "Türkiye'nin NATO üyeleri tarafından bir müttefik gözüyle değil bir üs gözüyle görüldüğüne dahi kani değilim" şeklinde konuştu: 
(Devamı sa.7, sü.4'de) 


Sağmalcılar 


İşadamları- 
Ecevit tartışması 


sürüyor 


© Ecevit:” İş çevreleri yanıltıldı” 


© AS0 Başkanı Yazar: 
j " Başbakanın tepkisi haksız” 


HABER MERKEZİ 

Basında ilan şeklinde yer alan ve n" tartışmalara yolaçan TÜSİAD'ın a- 
| çıklamasının yankıları sürüyor. Din 
de birçok kuruluş ve 'kişi acıklama 


(Devamı sa.7. sü.$'de) 


Cezaevi Savcısı ae Ecevit, parti meclisi önerisinin bas i yapmaya Kurultay” da görüşülmesini Zİ devam ediyor ”sakıncalı” buluyor İSTANBUL(ÖZEL), N ANKARA (ÖZEL) - Sağmalcılar Cezaevi CHP 24. Kurultayında tüzük 


değişikliğinin gündeme alınması için gerekli beşte bir imzanın fazlasıyla toplanmasına rağmen hâlâ imzaların gelmeye devam. ettiği 

(Devamı sa.7, sü.3'de) 


Savcısı Oktay Öngel, önceki gün gazetemizde yer alan gardiyanlar üzerindeki bas'ılarla ilgili 35 gar- 

(Devamı sa.7, sü.4'de) 


cdımlık 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN ! 


16 


U-2 casus uçağının adı “Denetleme Aracı” oldu 
ABD; Türkiye, Sovyetler de Küba üzerinde 

casus uçağı uçuracak 


ÇARŞAMBA 


MAYIS 1979 
500 KURUŞ 


Vartolunun acısını öfkesini görev edinmiş Şavlı... 


Giriş yazısı ve 
Burhan G.Şavlı” nın 


özgeçmişi 


“bugün 

5 .Sayfada pm 
Vakıf Gureba'da neler oluyor? 
Başhekim, personelin 
- — çayiçmesini bile yasakladı. | 


Cim 


pd 


We me e a 


3l 


Hükümet ilke olarak U-2'yi kabul etmiş durumda, 
ABD'nin Rusya'dan 


getireceği 


“okey'i bekliyor 


GAMSIZLIĞIMIZ ÜZERİNDE 


CI 


ABD ve Rusya'nın verdiği karar l 


Amerikan casus uçaklarının, Türkiye üzerinde faaliyet göstermesine Washington'da karar veriliyor. Hiç kimse bu kara- 


Şinasi Ertan:” İnandığımız konuları savunmaya devam edeceğiz” 
-=n 


Ayıkla pirincin taşını 


r—----— 


| Divan Başkanlığına 
en kuvvetli aday:Erol Köse 


ANKARA (ÖZEL) 

CHP 24. Olağan Kurultayında Divan Baş-Kimliğine en kuvvetli adayın İzmit eski Belediye Başkanı ve CHP Kocaeli 
İl Başkanı Erol Köse olduğu bildiriliyor. Bir zamanlar Baykal ekibinin en önde gelen kişilerinden olan Köse'nin son zamanlarda Baykal'la ara- 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 


Nuri Çolakoğlu 


16 ay önce 'umut ışıkları' saçarak, Türkiye" 
nin karşı karşıya bulunduğu bütün sorunlara çok kısa vadede çözümler bulmayı rek iktidara gelen bir hükümetin dramı bu" diyor,uzün zamandır Ankara'da bulunan bir ya- 
(Devamı sa.7, sü,6'da) 


Michael Klonsky: 

” Partimiz, Türkiye halkının milli bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kayıtsız, 

şartsız destekliyor” 


TT Tas ay 


vadede- 


(Devamı 52.7; sü, 3'de) 


KENDİLERİNE DANIŞILMADAN 
EV YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE 


TIKKO’ cular 


1 Mayıs 


Mahallesinde 
5 yurttaşa 


saldırdı 


©Polis çok sayıda yurttaşı 


gözaltına aldi 


@ Gaziantep’ te bir kişi 


öldürüldü 

© Ankara'da öldürülen genci komandoların 
"davadan döndüğü için” vurdukları saptandı 


Haberlerimiz 
4. sayfada 


o 
AYDINLIK 
FRANKFURT 
MUHABİRİ 
YILDIRIM 
DAĞYELİ ABD 
KOMÜNİST PARTİSİ 

(MARKSİST - LENİ- 
NİST)'İN BAŞKANI 
İLE GÖRÜŞTÜ e 


16 Mayıs 1979 


Sina Çıladır 


- Anti-Sovyetizm, anti-komünizm midir? 


Buntlan on-onbeş yıl kadar önceleri, ABD emperyalizminin ülkemizdeki mutemet adamları, özellikle Feyzioğlu tipi politikacılar, durmaksızın “komünizm tehlikesi"'nden dem vururlar; komünizmin uluslararası - plandaki mihrakı olarak da Sovyetler © Birliğini gösterirlerdi. O dönemin » meşhur anti-Lnmünizmtüccarlarından sayılan Aclan Sayılganlar, Fethi Tevetoğluları , vb. "Türkiye Komünist Partisi (TKP)"nin geçmişine ilişkin bölük-pörçük derlemeler yayınlarlar; "TKP" ile Sovyetler Birliği arasında paralellik kurmaya itina ederlerdi. 
© Bunlar, Doğu Berlin'den yayın yapan “Bizim Radyo'nun yayınlarını dikkatle izlerler; solcu gazete yazarlarıni1 çeşitli olaylara ilişkin tahlilleri ile © “Bizim Radyo"'nun yorumları arasındaki "benzerlik"lere işaret ederlerdi. 
, Komünizm tüccarlarına göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) de komünistti; Doğan oAvc:oğlu gibi "milliyetçi-devrimci"ler de... Ve hepsi, Moskova'ya bağlıydı! 

Derken, TİP içinde Milli Demokratik Devrim (MDD) muhalefeti pat- 
| lak verdi. MDD'ciler TİP'i, parlamenter kombinezonları kollayan reformist bir parti olarak niteliyorlar; TİP" 

i bu hale getiren Aybar-Aren-Boran 

oportünistlerine karşı mücadele bay- 
© rağını yükseltiyorlardı. 

Bu dönemde, ülkemizdeki anti- komünizm tüccarları kısa bir şaşkınhk geçirdikleri. Çünkü, Kruşçev'in yurtdışında kurdurduğu düzmece TKP'nin radyosu, TİP içindeki MDD muhalefetine tavır almıştı. "TKP'nin 

| yurtdışından deste deste postaladığı 
broşürlerde MDD hareketine şiddetle çıtıyordu. ... .Komünizm tüccarları yeni duruma derhal adapte oldular, 


TİP.MDD çatışması ile MDD-Sahte TKP çatışmasını "komünistler arasındaki kariyer mücadelesi" olarak nitelemeye başladılar, Açıkçası, bu bir koltuk kapışmasıydı. Bağlı olunan mihrak yine Moskova idi. 

Aslında MDD muhalefeti, kendi içindeki hatalarına, zaaflarına rağmen, TİP reformizmine karşı olumlu bir açılımdı. Ama ne yazık ki, MDD hareketinin ilk dönemde başında bulunanlar, "TKP" ile Kruşçev (ve giderek Brejnev) revizyonistlerini bir- 

| birinden ayırıyorlar; "TKP" yi gery çekte kendilerinin temsil ettiğini ima ediyorlar; ve dolayısıyla Sovyetler Birliğinin kendilerine sahip çıkması İ gerektiğini üstü kapalı biçimlerde vurguluyorlardı. Bunlar, Sovyet revizyonistleri gibi halka güvenmiyorlar; küçükburjuva radikalizmine durmaksızın göz kırpıyorlar; "Marksizm" şe- 
; kerine bulanan darbeci-milliyetçi teo-V riler geliştiriyorlardı. 
| Bütün bu gelişmeler, geniş yığınların kafasını bulandırıyor, sol hareket içinde yeni yeni gruplaşmalara yol açıyor; öte yandan Sovyetler Bir-İ liğinin "komünist"liğini görüntüde İ pekiştiriyordu. 
i Oysa, 1970'lere doğru "Sovyetler İ Birliği Komünist Partisi", “komünist "liğini çoktan yitirmişti. Kruşçev'in iktidarı ile partiye hakim olan revizyonizm, onun sahte muarızı Brejnev'in elinde doruk noktasına ulaşmış, Lenin ve Stalin'in Sosyalist Sovyetler Birliği, bürokrat-kapitalist, militarist-emperyalist bir ülke haline gelmişti. Sovyetler Birliğinin "sosyalist "liği artık sadece bir laftan ibarettir. 
Bu gerçek, uluslararası(. komünist hareket içinde 1960'ları izleyen yıllarda görüldü. . Ülkemizde ise 1970' lerin başlarında... Bu gerçeği görenler esas olarak MDD hareketi içinde yeralanlardan oluşuyordu. Bunlar da ikiye ayrılıyor; bir kısmı "Sovyetler Birliği Komünist Partisi" ne revızyo- 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


| AP Hükümetinin 


1970'dehazırlattığı 


TİKP TÜZÜK VE PROGRAM 


FIRTINALI BİR DÖNEME GİRERKEN 


KONTRGERİLLA TUNCELİ” DE 


nizm hakim olduğunu kabul ediyor lar; ancak, Sovyetler Birliğini "sosyalist bir ülke" olarak niteliyorlar;diğer bir kısmı ise Sovyetler Birliğinin artık “sosyalist” bir ülke sayılamayacağını ve "Sovyetler Birliği Komünist Partisi"'nin “"komünist"'liğinin sadece bir etiket olduğunu söylüyorlardı. 


Bu ikinci görüş doğruydu. Gerçekti. Ve bütün gerçekler gibi, biz onu görmezden de gelsek, varlığını koruyordu. Dahası, Sovyet teorisyenlerinin ülkelerinde "sınıfların kalmadığı", devletin "Halkın devleti” haline geldiği, vb. saçma-sapan tezleriyle teorik ; Sovyetler Birliğinin militaristhegemonyacı girişimleriyle de pratik planda kendisini dayatıyordu,. Kısacası, mal meydandaydı!.. 

#** 

Ama ne yazık ki, 12 Mart faşist darbesi ve onu izleyen baskı dönemi, bu meydandaki malın geniş kitlelere gösterilmesine bir süre olanak tanımadı. Geniş kitlelerin gözünde Sovyetler Birliği yine "sosyalist", Brejnevlerin partisi ile onun kuklası İ. Bilen'lerin partisi "komünist"' birer parti imajını bu günlere sürükleyebildiler. 

Şu var ki bu sahtecilik artık yavaş yavaş açığa çıkmaya başlamıştır. 
Türkiye'de bugün Brejnev'lerin partisi ile onun kuklası İ. Bilen'lerin partisini; sadece hararetli ABD yanlıları, faşistler ve bir de namlı koltuk solculsrı, müzmin revizyonistler-oportünistler "komünist" saymaktadırlar, Sovyetler Birliğinin "sosyalist "liği de yine sadece. bunların dillerinde mevcuttur, Gerçekte böyle bir şey yok- $# tur. 

**+ 


Bu yeni durum, yeni "görev"ler ve yeni "kuruluşlar" ortaya çıkartmıştır. Bundan on-onbeş yıl kadar önce Sovyetler Birliğinin, "TKP'nin "sosyalist "liğini, "komünist "liğini Türkiyeli ęmekçilerin kafalarında daha çok Aclan Sayılganlar , Fethi Tevetoğluları gibi namlı anti-komünizm tüccarları pekiştirmeye çabalıyordu. 
Bugün ise onların. yerini "TKP'nin güdümündeki kitlevi kuruluşlar, gazete ve yayınevleri, vb. almış bulunuyor. Elbette kontr biçimde... Aclan Sayılganlar' "anti-komünizm"'kisvesi altında, gerçekte, Türkiye'de hegemonya mücadelesine girişen iki süper güçten ABD'nin safında yeralıyorlardı. Bugün "komünizm" kisvesi altında gerçekte anti-komünizm yapan “TKP'nin güdümündeki kuruluşlar, yayınevleri, vb. ise, Sovyet emperyalizminin safında yeralıyorlar. Komünizm ticaretinde, anti-komünizm edebiyatında, Aclan Sayılganlar gerilemiştir; onlara kontr bir biçimde ortaya çıkanlar ise ilerliyorlar. Bu, iki süper gücün ülkemizdeki hegemonya mücadelesinin siyasi plandaki bir izdüşümüdür. 

Yalnız şu var: 

Bugün ülkemizde hangi biçim altında olursa olsun anti-komünizm edebiyati artık sökmüyor. ABD'nin güdümlediği klasik anti-komünizm edebiyatı da geniş kitlelerde onların arzuladıkları korkuyu yaratmıyor, Sovyetler Birliğinin güdümlediği "ko münizm” kisveli modern anti-komü nizm edebiyatı da... Çünkü hayat , neyin ilerici ve neyin gerici; neyin kitlelerin ve ülkenin çıkarına ve neyin zararına olduğunu açık-seçik ortaya koyuyor. Hayat, maskesi ne olursa olsun, siyasi gericiliğin pratikte nasıl kucak-kucağa geldiğini her geçen gün daha berrak şekilde doğruluyor. 

"Anti-Sovyetizm yapmak, anti-komünizm yapmaktır!” çığlıkları, gerçek devrimcileri artık sadece eğlendiriyor! 


5 TL. 


Doğu Perinçek 


Hasan Yalçın 


(Tükendi) 


TİKP YAYINLARI 


İsteme Adresi: Tİ KP Yayınları 
Necatibe' EERE 19 
Sıhhiye, A 
Genel Hağıtım TURDA 


YÜKSEL ÇAKMUR'A AÇIK MEKTUP 


gAn Yüksel Çakmur 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin görkemli bir şekilde nasıl düzenlenebileceğini bize Bulgar uzmanlarının öğreteceğini duyduk, Aydınlık gazetesi aracılığı ile Türkiye halkıma ve şahsınıza gençlik yıllarını Bulgaristan' da yaşamış bir kişi olarak sözünü ettiğiniz Bulgar uzmanlarının kendi ülkesindeki (o bayramları nasıl kutladıklarını anlatmak istiyorum. 


Bulgar revizyonistleri sosyal-faşist diktatörlüklerini yaşatabilmek için nasıl spor, futbol, içki, pop müziği, piyango, kumar ve fuhuştan yararlanıyorlarsa bayramları da aynı şekilde kullanıyorlar. 


Onlar, Bulgar halkının Osmanlı İmparatorluğuna karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesini ve Bulgar halkının bağımsızlığını kazandığı 3 Mart Bayramını en iğrenç bir şekilde kendi çıkarları için (o kullanmaktadırlar. 
Bu bayramda alabildiğine Bulgar halkı ile orada yaşayan Türk halkı arasında düşmanlık körüklenmekte, iki milliyet arasındaki kardeşlik duyguları düşmanlık duygularına dönüştürülmektedir. Radyolarında, televizyonların- da, basınlarında v.s. Türklerin barbar oldukları,cani, mz düşmanı ve birer katil oldukları anlatılmaktadır. Aynı zamanda 


İSTANBUL 


Şafak Rodoplu 


Türkler horlanmakta ve aşağılanmaktadır. "Onların dedeleri sizleri 500 
sene ezmişlerdir, işte torunları sizin aranızdadır"' temasi işlenmektedir. 
Sanki Osmanlıların yaptıklarının suçlusu oradaki Türklerdir ve cezası onlara çektirilmektedir. Dimitrov zamanında, yani Bulgaristanın Sosyalist olduğu dönemlerde oradaki Türklerin kendi dillerince okumaları yazmaları, tiyatroları, gazete çıkarmaları, ibadet etme özgürlükleri vardı. Hatta yüksek okulları ve halk meclisinde temsil edilebilme hakları vardı. 
1956-57 senelerinde Sovyetler'e paralel olarak Bulgaristan'da da Vilko Çervenkof hükümetten ve parti genel bâşkanlığından düşürüldü. Böylelikle revizyonistler iktidarı ellerine geçirdiler. Jivkof sosyal faşistleri Türklerin bütün demokratik haklarını adım adım ellerinden aldılar. Yavaş yavaş Türkçe okumayı yazmayı, tiyatroları, gazete ve dergileri kaldırdilar. Hatta işi o derece azıttılar ki şu siralar Bulgarca konuşmasını bilmiyen ninelerimize, dedelerimize, analarımıza ve babalarımıza dükkanlardan alış veriş yapma izni vermeyebiliyorlar. o Sosyal faşistler: şunu iyi bil- 


HALKIN SESİ 


Gülsuyu Mahallesi Muhtarı 


Ziya Karasu 


KANALİZASYONU 


BİZ YAPALIM DEDİK, 


ZAHMET EDİP 
CEVAP BİLE 
VERMEDİLER 


Gülsuyu, o Maltepeye bağlı bir gecekondu semti. Ankara asfaltının kuzeyinde tepenin yamaçlarına kurulmuş. Burası 


2 
NAZIMİYE 
TUNCELİ 


KÜRT 
OLMAK 


SUÇ MU? 


Bir sene önce Elazığ" 
da otobüs durağında oturuyordum. o Yanıma yaklaşan 4 kişi kimliğimi sordular ve Tuncelili olduğumdan "sen Kürtsün ulan" dediler ve beni garajlarda dövdüler. Buna benzer baskılar daha da devam edeceğinden oradan kaçmak zorunda kaldım. 


İstanbul'da bir dükkan açtım. Yeri Yenikapıdaydı. Çevredeki- 
Ter Kürt olduğumdan bana dalaşıp bıçakladılar ve işyerim: de iki sefer soyuldu. Bundan sonra deyamlı olarak telefonla tehdit edip 
Kürt olduğumdan yaşatmayacaklarını söylüyorlar. Söyleyin suç mudur Kürt olmak? 


Hıdır Sünger 
Demirce Köyü 


1958'de gecekondulaştı. 
1968'e kadar 250 haneye ulaştı. 1968'de jandarma birlikleri burayı yıkmak istediler, ancak gecekondu sakinleri buna karşı direndi ve yıktırmadı. 


1973'e doğru gecekondu yapımı hizla yogunlaştı ve bu sırada jandarma devamlı gecekondu yapımını engellemeye 


çalışıyordu. Ancak bu dönemde de halk buna engel oldu. Ve bugün 


T bin civarında ev yapıldı. 40 bin» nüfusu var. 


"Burada, fabrika ve inşaat emekçileri çoğunlukta"'diyor muhtar Ziya 
Karasu. "Ben burada 12 
yıldır muhtarlık yapıyorum. 


40 bin nüfusa ulaşan bir yerin ulaşım, elektrik, yol, kanalizasyon sorunu dağ gibi yığıldı. 
Defalarca belediyeye ve devlet yetkililerine başvurduk. Kimse cevap vermedi. 


Özellikle kanalizasyon binbir dert, kırk bin nüfuslu bir yerin kanalizasyon şebekesi olmazsa düşünün ne olur? 
Özellikle yaz ayı her evin kıyısındaki foseptik çukuru koku yapıyor. Bazıları da bu çukuru yapamiyor, açıktan akıyor ve sağlığı bozuyor. Maltepe Belediye Başkanı Yalçın Kızılay'a o kanalizasyon yapımı için başvurduk, hatta kazma işlemini biz birleşerek yapalım dedik, Siz sadece künkleri ve planı bize verin dedik. 
Zahmet edip yazılı cevap vermediler, böyle bir istegimıze cevap bile vermediler. 


mektedirler; kendi diktatörlüklerini devam ettirebilmek için aynı kaderi paylaşan iki milliyetten halk arasında fesat tohumları ekmek gerekir. 
Bunun içinde 3 Mart Bayramından daha uygun fırsat yoktur. 


Aynı şekilde 1 Mayıs işçi sınıfının bayramı ve 
9 Eylül Bulgaristan Devriminin bayramı sosyalfaşistler tarafından yozlaştırılmıştır. Bu bayramlar tamamen Bulgaristan halkının bağımsızlık tutkusunu kirmak ve uyanıklığını köreltmek için kullanılmaktadır. Bulgar revizyonistleri efendileri Yeni Çarlara yaranabilmek vehalkı miting alanlarına götürebilmek için binbir çareye ve zorbalıklara başvuruyorlar. 
Sosyal emperyalizme hizmet eden bu bayramlara işçilerin katılmadıklarını gören revizyonistler, bayrama gelmeyen işçileri ya işten atıyorlar, ya yevmiyelerini kesiyorlar, yada cezalandırıyorlar, Öğrenci gençliği bayram yerine götürebilmek için ise okuldan atma, cezalandırma ve sinifta bırakma ile tehdit ediyorlar. 

1 Mayıs ve 9 Eylül 
bayramlarında miting alanlarına götürebildikleri 


işçilere ve öğrencilere ise bozuk plak gibi devamlı "bize nefes alabilmek için hava ne kadar gerekli ise Sovyetler Birliği ile olan dostluğumuz ve ilişkilerimiz o kadar gereklidir"' sloganını tekrarlatıyorlar. Bu bayramlardaki konuşmalarda tamamen Sosyal emperyalizmin propagandası yapılmaktadır. Bulgar uzmanları görevlerini öylesine ustaca yapıyorlar ki artık bir çok Bulgar aydınından şu sözleri duyabiliyoruz: "Bizim için en büyük mutluluk Sovyetler Birliği'ninbizi 17'd cumhuriyeti olarak sınırlarına dahil etmesi olacaktır." 
Yine, Bulgar uzmanları o kadar başarı sağlamışlardır ki artık Bulgaristan'da ilkokul 1. sınıfta Rusça dersler o okutulabilmektedir. 


Sayın Çakmur, kendi ülkelerinde bu tür bayram törenleri için uzmanlaşanlardan 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramumızı kutlama konusunda öğrenecek neyiniz olabilir? Tamamen uşaklık ruhu için, "görkemli" kölelik törenleri için, düzenlenen ve uygulanan biçimlerin, sizin deyiminizle "teknolojinin bizim anti-emperyalist günlerimizi o süsleyebileceği düşünülebilir mi? 


Gençliğimizin Kuvayı 
Milliye ruhunun canlandırılmasına en fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde, ülkemizin üzerine abanmış Yeni Rus Çârlarına karşı milli bağımsızlık bayraklarının o yükseltilmesi gereken bir dönemde, Rusya'ya kölelik törenlerinin gösterişi konusunda uzmanlaşanlardan "öğrenmeye" kalkmamız ne kadar acıdır! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramnm gerçekten layık olduğu şekilde, gerçekten büyük törenlerle kutlanmasının gösterilerdeki başarılı "“teknik"'ten geçtiğini düşünmekte ne acıdır! 


Sayın Çakmur, süper devletler arasında denge siyasetine sarılmanın kaçınılmaz sonucu, Sizleri Gençlik ve Spor Bayraminin başarılı bir şekilde kutlanmasının yolunun başarılı akrobasi vb. den geçtiğini sanmaya sürüklemiştir. 

Türkiye halkının ve gençliğinin Bulgar uzmanların düzenlediği türden uzman bayram törenlerine karnı toktur. 
Türkiye halkı ve gençliği, nasıl Kurtuluş Savaşın- da mücadele etmesini ve bağımsızlığını kazanma- yı bildiyse, bugün de aynı ruhla bayramlarını kutlamayı bilir. Yeter ki onlardaki, onların geçmişindeki anti-emperyalist mirasa, özgürlük tutkusuna, devrimci çoşkuya saygılı olalım. 


ip 


İşte Gülsuyu Mahallesinin sokaklarından bir görüntü. 40 bin nüfuslu bir yere kanalizasyon şebekesi döşenmezse sonuç böyle olur: 


Elektrik meselesi, gecekondu yapımı son yıllarda hızla yaygınlaşınca evlerin iskanı yok ve elektrik alamıyorlar. Biz 
1977 seçimlerinden önce 
Belediye Başkanına iskan için başvurduk, kabul etti. 


Seçim bitti, bizden oyları aldı. Bu sefer ne oldu, bize elektrik verin deyince "size iskan vermedik" dediler. Ne olacak, oyu aldı işi bitti. 
Şimdi halk ne yapsın elektriği? Kaçak kullanmak zorunda kalıyor. 


"Maltepe Belediye 
Başkanı CHP'li Yalçın Kızılay, büyük işlerle uğraşıyor. Nerede zengin muhit var, oraya hizmet götürüyor. Bizim mahalleye gelince birşey yok. 
Burası emekçi semti. 


1977 seçimlerinde ona 
oy verdik, şimdi bize sırt döndü, bunun nedeni parti içi hesaplardan. Delegelik için biz ona muhalefet ettik. Baktı büradan oy alamayacak, bir şey çıkaramayacak, başka yerlere yöneldi. Ben 1952'leri hatırlarım, Menderes kendi partisinden olmayanı kovardı. 
Şimdi de bu hastalık 
CHP'ye sıçradı. Kendisinden,kendi grubundan olmayanı partiden atmak, hizmet götürmemek. Şunu söyleyeyim, emekçi halkla birleşmeyen yıkılır. . Biz öylelerini çok gördük. 


Başka gazeteler sorunlarımıza eğilmedi. Aydınlık'ın eğileceğini umarım." 


CEYHAN ADANA 


Koca bir hafta kuyrukta bekledikten sonra aldığımız cevap: 


"900 liralık yağ almayana mazot yok” 


Bizler Ceyhan ve çevresindeki ufak üretici olan köylülerin ortak bir sorununu yetkililere açıklamak istiyoruz. 


Sorun akaryakıt yokluğu ve dağıtımındaki yolsuzluklardır. Biz küçük üretici çiftçiler bir fıçı mazot alabilmek için bir hafta boyunca petrol bayilerinde beklemek zorunda kalıyoruz. Ayrıca her bir fıçı mazota bir tencke motor yağı vermekteler. Bu yağları almasanız mazot vermeyiz demektedirler. 


Oysa bir teneke motor yağı, beş fıçı mazotu bitirmekte ve dört teneke yağ boşta kalmaktadır. Petrol sahipleri hep kendi kârlarını düşünmektedirler. Zaten biz yoksul üretici köylüler olarak bir fıçı mazot parası olan 1700 lira- yı zorla bir araya getiriyoruz. Ayrıca bir tencke yağ 
900 lira tutmaktadır. 2600 lira bulmak daha da güçleşmektedir. Evlerimizde mazot yok, fakat zorla verdikleri yağlar ellerimizde kalmakta, Oysa köyümüzdeki büyük toprak sahiplerinin çiftliklerinde mazot tankerlerle gelip kuyularda depolanmaktadır. 


Bunun yanında petrol bayilerine gelen mazot tankerleri her defasında petrol idarecileri tarafından gönderilen 
mazotun bir kısmını kendi fıçılarına doldurup fıçısı, 1700 
lira olan mazotu karaborsaya çıkartıp, fıçısını 3500 liradan satmaktadır. 


Bunu bütün traktörlerle petrollerde bekleyenlerin gözleri önünde yapmaktadırlar, Biz yoksul üretici köylülerin tarlalarımızdaki hasatlarımızı kaldırabilmemiz için mazotlanmız aracısız olarak bizlere verilmeli, yağ alma zorunluluğu kalkmalı, karaborsa satış önlenmelidir. 
Petrol dağıtılan yerlerde mülkiye amirliği tarafından sıkı bir denetim altında tutulmalıdır. 


Bir Grup Üretici Köylü. 


Sınıfsal bakmak.. 


Bu yazıyı aslında pazar günü yazacaktık. 

Araya başka konular girdi, yazamadık. 

Bir bakıma isabetli de oldu, Fırsattan istifade gözlemlerimizi derledik, toparladık. 

Anneler gününde (13 Mayts) her yaştan, her sınıftan anaları dolaştık. 

İlginç olaylara tanık olduk. . 

Kâh üzüldük kâh düşündük, kâh sarardık, kâh solduk... 

Notlar tuttuk. 

Ondan sonra da oturduk, işbu yazıyı kaleme aldık. 

Okuyabilirsiniz artık. a 
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İlk olarak mutlu azınlıktan bir ananın kapısını çaldık. 

Görkemli konutuna daldık. Cici bir hanımefendiyle karşılaştık. 

Ojeliydi elleri. . Rujluydu dudakları. . Meçliydi saçları. . . 

Karşılıklı oturduk, birer sigara yaktık. 

O arada da sohbeti koyulaştırdık. 

Mutluydu. Fabrikatör bir kocası, nurtopu gibi bir evladı vardı. Yabancı bir dadının ihtima- mi altındaydı. 

Çocuğuna yedirecek Avrupa maması bulamamaktan yakınmaktaydı... 

Bir de fevkalade yorulmaktaydı. 

Gerçi evinde ahçısı, hizmetçisi, kapısında arabası, arabasında özel şoförü vardı ama, yine de yorulmaktaydı.. . 

Doğumunu bir Amerikan hastanesinde yapmıştı, . Kendisini biricik çocuğuna adamıştı. 

Sauna, berber, konken partisi, davetler arasında mekik dokumaktaydı. . . 

İki ayağını sık-sık bir pabuca sığdırmak zorunda kalmasaydı ah! 

Kışları İsviçre dağlarında kayak, yazları Fran sa sahillerinde su sporları yapmaktaydı. 

Oğlu oyuncak otomobillere meraklıydı. 

Liseyi bitirir bitirmez ona o otomobillerin sahicisini alacaklardı. . . 

Karıkoca şimdiden onunla ilgili projeler yapmışlardı. 

Yüksek tahsil için İngiltere'ye yollayacaklardı. 

Anarşiden şikayetçiydi. . Kuyrukları gazete sayfalarda görmekteydi. . . 

Pahalılığın pek farkında değildi. ,. 

Sahi gazetelerin abarttığı kadar pahalı mıydı çarşı-pazar? Uzun muydu kuyruklar? 

Anneler günü münasebetiyle, oğlu adına kocasından çok pahalı bir armağan almıştı. 

Geçinip gidiyorlardı işte! 

Sigaralarımızı içtik, kahvelerimizi bitirdik, iznini istedik, ayrıldık... 
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Gittik bu sefer de bir gecekondunun kapısını çaldık. 

İşçi bir anayla karşılaştık. 

Kınalı elleri nasırlıydı. . . 

Özel bir fabrikada çalışmaktaydı. . Kocasını bir iş kazası sonunda kaybetmişti. . Kendi de, kocası da sigortasızdı. . . 

Oturduğu gecekonduda kiracıydı. 

Tek göz odada, iki çocuğuyla birlikte yaşamaktaydı. 

Çocuklarından biri yarı-felçliydi... Diğeri bir atelye de çıraklık yapmaktaydı. 

Köyden göçmüşlerdi. 

Her iki çocuğunu da tarlada doğurmak 20- runda kalmıştı... 

Kıt kanaat , bulgur-bulamaç idare etmekteydi. 

Felçli çocuğunu maddi imkansızlıktan tedavi ettirememekteydi. , . 

Yokluklardan, kuyruklardan, dehşetli şikayetçiydi. . . 

Mutlu muydu, mutsuz muydu bilememektey. 
di. , Beterinde beteri var demekteydi. 

Çırak oğlunun anneler günü için getirdiği bir demet kır çiçeği, bir çay bardağını süslemekteydi. 

İkram ettiği çayı içtik, iznini istedik, kalktık. 
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Daha epey kapı çaldık, dolaştık. . . 

Ve bir kere daha herşeye; anneler gününe bile, sınıfsal açıdan bakmamız gerektiğini anladık. 


pahalılıktan 
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SOLDAN SAĞA; 1) Çok sayıda ülkenin komünist partileri tarafından oluşturulan ve İkinci Dünya Savaşından bir süre sonra 


dağılan üst düzeydeki ku- ? 


ruluş- İkizin yarısı, 2) * 

Tersi deniz şortuBazı akarsuların denize döküldükleri yerde yaptıkları 

çatalağız. 3) Toprağı 

kazarak açılmış su oluğu- Bir alan ölçüsü birimi. 4) Tersi hakkında, ilişkin- Kimyada Molibden 'in imgesi- 'İşte' anlamında bir ünlem, 5) Yumuşak huylu ve doğru kimse. 6) İşaret- Ama, fakat- Tersi üzme. 7) Güneydoğu Anadolu'da bir petrol bölgesi- Bir yapıştırıcı madde. 8) Bir meyve - Rüzgar- Kör. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Birbirine bağlı olarak çalışan, eşgüdümlü. 2) Rey- Bir tavla unsuru. 3) Tersi bir ülkedeki Yahudi başrahibi- Bir nota. 4) İz, işaret-Bir iç organımız. 5) Bir çoğul eki. 6) Isı enerjisiyle işleyen. 7) Bir işin yönlendirilmesi ya da soruşturulması amacıyla oluşturulmuş kurul, 8) Tersi doktorun kısa yazılışı- Tersi NATO Genel Sekreterinin soyadı. 9) Ağırlığı ve kütlesi olan herşey, ol ie. 10) İlgili, ilişki. 
11) Verme, ödeme (eski dil). Ter geçmiş. 12) Hafif yakılmış şekerle yapılan bir şekerk ne. 


16 Mayıs 1979 


Güm iz Ai medi 


“The Banakok Post” gazetesi: "Ruslar ve Kübalılar bizim de iç işlerimize müdahale edebilirler” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
“The Bangkok 
Post" gazetesi, geçen hafta yayınladığı Sovyetler Birliği'nin 
Güney Doğu'daki hegemonyacı siyuse- 


Tayland'da çıkan bir başyazıda, line karşı çıktı. 

Makalede "Ruslara karşı uyanık olmalıyız. 
hale edebilirler" 


zi son derece 


ve Kübalılara 
Çünkü onlar bir gün bizim de iç işlerimize müdadeniyor. 
şöyle devam ediyor: "Kamboçya toprakları üzerinde Rus ve Kübalı askerlerin varlığını doğrulayan haberler bikaygılandırmakladır. 


Küusların ve Kübalıların Kamboçya'da yaplıkları, zaten Afrika'da yaptıklarından farksızdır." 

"The Bangkok Posi" gazetesinin makalesi Sovyetler Birliği'nin Güney 


Doğu Asya'daki emellerini ise şöyle 


açıklıyor: 


Makale mıştır. 


girmelerini öğütlemektledirler"" 


“Sovyetler'in ve Kübalıların Afrika'daki ve Güney Doğu Asya' daki amaçları bugün arlık açığa çık-Onlar, bağımsız ulusları Moskova'nın kuklası haline gelirmek istemektledirler. 
ulusların Moskova'nın himayesi altına 


Bunu yaparken de, bu 


İNGİLTERE DE SAH”I KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI 


© Kayhan gazetesi çalışanları, dışa bağımlı gazete yöneticilerini protesto etmek için 3 saat işi bıraktı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington, devrik İran Şahına siyasal sığınma hakkı verilmeyeceğini resmen açıkladı. 


Carrington yaptığı açıklamada, Şaha böyle bir iznin verilmesinin k giltere için sakıncalar doğuracağını belirtti, Carrington, Şahın, ülkesine yerleşmesi halinde çeşitli güvenlik sorunlarının çıkacağını sözlerine ekledi. 


ABD, ŞAHIN 
ÖLDÜRÜLMESİ 
ÇAĞRISINI KINADI 


ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Mahkemelerinin Şahın idamına karar vermelerine karşı çıktı. Amerikalı Senatör Robert C.Byrd de "Tüm dünyanın bu kararı kınaması" gerektiğini iddia etti, 

Bu arada Federal Alman hükümeti de Şahın ve bazı eski yöneticilerin idam edilmeleri yolunda- 


olduğunu" ileri sürdü. 
3 KİŞİ DAHA İDAM 
EDİLDİ 


Pazartesi gecesi 2 Savak ve bir polis görevlisi kurşuna dizildi. Tahran Radyosu idam edilen üç kişinin kitle katliamına girişmekle suçlu bulunduklarını bildirdi. 


KAYHAN GAZETESİ 
ÇALIŞANLARI 
DIŞA BAĞIMLI 
BAZI GAZETE 

YÖNETİCİLERİNİ 

PROTESTO ETTİ 

Ayetullah Homeyni' 
nin Ayendegan gazetesini eleştirmesinden sonra, Kayhan gazetesi çalışan- 


. ları da, Kayhan gazete- 


sinin bazı yöneticilerinin dışa bağımlı olduğunu belirterek üç saat işi bıraktılar. Kayhan gazetesi çalışanları, Ayendegan gazetesinde yayınlanan yazıların Kayhan gazetesinde de yayınlandığını vurguladılar. Gazete personelinin işi bırakması sonucu, Kayhan gazetesi bir gün yayınlanmadı. Daha önce 
Kayhan gazetesinin Moskova yanlı yayınlarını İn- 


İSRAİL'İN İRAN'A 
780 MİLYON DOLAR 
BORCU VAR 


İran Ulusal Petrol Şirketi, İsrail'in İran'a 780 
milyon dolar borçlu olduğunu açıkladı. 

Şirketin Genel Müdürü Hasan Nezih, bu borcun yarısının petrol borcu, diğer yarısının ise İsrail'de İran'ın yardımıyla döşenen petrol boru hattına yapılan yatırımın henüz ödenmeyen borcu olduğunu söyledi. Söz konusu yatırımın İran ulusunun haberi olmadan devrik Şahın doğrudan emriyle yapıldığını belirten Nezih, iki ülke arasında diplomatik ilişki bulunmadığı için borcun ödenmesi için olağan kanallardan girişimde bulunulamadığını belirtti. 

ŞAHIN İKİ YEĞENİ 

SOYADINI 
DEĞİŞTİRİYOR 

İttilaat gazetesi Şahın 

iki yeğeninin, Pehlevi soadını değiştirmek için İçişleri Bakanlığına başvurduğunu açıkladı. Behzat Rıza Pehlevi, Pehlevi ailesinin yüzkarası olarak nitelendirilmekteydi ve 


(72222 


İsrail'in Suriye ve Lübnan'a savaş açacağını öne sürdii, 


İSRAİL'İN 
TEBARİYE KENTİNDE 


FKÖ'nün üstlendiği patlamada 


2 kişi öldü, 40 kişi yaralandı 


@Arafat:” iran kesin olarak | yanımızdadır, Mısır ise aeçici | bir süre için kaybedildi” | 

©sSarkis-Esad görüşmeleri sürüyor | 

TEL AVİV/BEYRUT (AP-AA) l İsrail'in Tebariye kentinde patlayan bir bomba sonucunda iki kişi öldü 40 kadar insan da | 

yaralandı. FKÖ'nün haber ajansı Wafa, patlama İ 

olayı ile ilgili olarak yaptığı bir açıklamada, 

FKÖ'nün olayın sorumluluğunu üstlendiğini bil- l 

dirdi. 

ARAFAT'IN DEMECİ | 

FKö lideri Yaser Arafat, "Mısır ile olan sı- | nırlarını güvenlik altına alan İsrail'in kısa bir süre içinde Lübnan ve Suriye'ye karşı bir savaşa | başlayacağını" ileri sürdü. | Zürih'te yayınlanan "Tages-Anzeiger" gazetesine bir demeç veren Arafat, Mısır-İsrail Ba- İ 

rış anlaşmasının, “Aslında bir savaş anlaşması" | 

olduğunu iddia etti. 
Orta Doğuda durumun tehlikeli olduğunu | belirten FKÖ lideri, "Ancak gelecekten ümit- | liyim. İran kesin ölarak bizim yanımızdadır. Mısır ise geçici bir süre için kaybedildi” dedi. | HAFIZ EL ESAD VE ELİAS SARKİS'İN AÇIKLAMALARI | 

Suriye başkenti Şam'da bir araya gelen Lüb- | nan devlet başkanı Elias Sarkis ve Suriye devlet başkanı Hafız El Esad, ikili görüşmelerini | sürdürürken, dün bir basın toplantısı düzenle- | diler. 
Suriye devlet başkanı, toplantıda şunları | söyledi: "Devlet başkanı Sarkis ve Lübnan | hükümetinin içinde bulunduğu güçlüklerin hepsini çok iyi biliyoruz ve yardımcı olmaya | çalışıyoruz.” 
Aynı basın toplantısında söz alan Elias i 


Sarkis ise görüşlerini şöyle açıkladı: "Lübnan çok kritik bir durumdadır. Ancak hükümetimizle Suriye arasında kardeşlik ilişkileri çok sıkıdır ve ülkemizin çıkarlarının Suriye ile birlik halinde olmamıza bağlı olduğunu da çok iyi oruz”. 


Suudi Arabistan Veliahtı 


PRENS FAHD 


"ABD, FKÖ'yü tanımalıdır” 


©Sedat, aralık ayında İslam zirvesi toplanması için çağrıda bulundu 


elrak yeni bir Arap zirvesi istiyor 


e ABD Senatosu, Mısır ve İsrail'e yapılacak yardımı onayladı 


. WASHİNGTON/ 
KAHİRE (AJANSLAR) 
Fransa'da bulunan 
Suudi Arabistan Veliahtı Prens Fahd, ABD'ye Filistin Kurtuluş Örgütünü tanıması için çağrıda bulundu. Prens Fahd, 
"Le Monde'' gazetesine verdiği bir demeçte, Washington'un FKÖ ile doğrudan ilişkiler kurması gerektiğini belirtti. 
Orta Doğuda kalıcı bir barışın sağlanması için ABD'nin Filistin hal- 


kının meşru haklarını resmen tanıması gerektiğini söyleyen Prens 
Fahd, Mısır-İsrail Barış 


anlaşmasının savaşa hiz met ettiğini öne sürdü. 
Suudi Arabistan veliahtı, "Biz ABD'yi ilk önce Filistin halkının haklarını tanıyarak Orta 
Doğu çatışmasının gerçeklerini göz önüne al maya çağırıyoruz" dedi 
ENVER SEDAT 
KUDÜS İÇİN 
İSLAM KONFERANSI 
TOPLAMAK İSTİYOR 
Mısır devlet başkanı 
Enver Sedat, Kudüs so rununu çözüme bağla mak üzere aralık ayında bir İslam konferansının toplanması için çağrıda bulundu. Fas'ta yapılan İslam Ülkeleri Dışişleri bakanları (o toplantısında alınan kararın "Gerçek lere uymadığını" söyleyen Sedat, aralık ayında yapılması tasarlanan top- 


sorunun 10 yıldır Birleşmiş Milletlerde tartışıldığını hatırlatan Sedat, adalet temeline dayalı bir çözüm olmadan daha nice yılların geçeceğini söyledi 
IRAK 
YENİ BİR ARAP 
ZİRVESİ 
ÖNERİYOR 

Abu Dabi'yi ziyaret etmekte olan Irak Konut bakanı Taha Yasin Ramadan Irak hükümetinin Mısır-İsrail anlaşmasından sonra Orta Doğuda meydana gelen yeni durumu değerlendirmek üzere Arap liderlerinin bir Zirve toplantısında bir araya gelmelerini istediğini açıkladı. Ramadan, Kuveyt, Suudi *Arabistan ve Bahreyn' 
deki temaslarını tamamlayarak Abu Dabi'ye gitmişti. 

ABD SENATOSU 
MISIR VE İSRAİL'E 
YAPILACAK OLAN 

YARDIMI ONAYLADI 
Amerikan Senatosu 
Mısır ve İsrail'e toplam 


olarak 4,8 milyar dolar lik bir yardımı öngören Beyaz Saray kararname sini 11'e karşı 73 oyla onayladı. 

Sözkonusu olağanüstü ekonomik yardım prog ramından İsrail 3, Mısır ise, 1,8 milyar dolar tutarında pay alacak 

Senatonun onayladığı taslak daha sonra da Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak. 


KUVEYT DIŞİŞLERİ 
BAKAN 
YARDIMCISININ 
AÇIKLAMASI 


Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Raşit El Raşit, ABD'nin Kuveyt Büyükelçisi Frank Maestrone ile iki saat süren bir görüşme yaptı. Kuveyt Dışişleri Bakanı Amerikan büyükelçisine, Mısır-İsrail Anlaşmasını değerlendirme konusu dışında, Washington ile Kuveyt 


arasındaki ilişkilerin normal bir şekilde yürüdü- günü belirtti. 


ULUSLARARASI 
AF ÖRGÜTÜNÜN AÇIKLAMASI 


Orta Afrika İmparatorluğunda 
100 genç katledildi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Uluslararası Af Örgü- 


ki kararın "Demokratik 


hukuk ilkelerine aykırı o protesto etmişti. 


Michael Klonsky: 


kilabı Tudeh örgütü de 


AYDINLIK FRANKFURT MUHABİRİ YILDIRIM DAĞYELİ AMERİKA KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİST)'iN BAŞKANI iLE GÖRÜŞTÜ 


Şahın iktidarı dönemin- de saraydan kovulmuştu. 


ABD'nin yıllarca sömürüp 


se Ye 


ezdiği halkların özgürlüğü için mücadele ediyoruz 


© BD Hükümetinin Sovyet saldırganlığına karşı izlediği siyasetlerin esas yönü yatıştırmacılıktır 


© Sovyetler Birliği şimdi savaşın esas kışkırtıcısı haline gelmiştir 


Amerika Birleşik Devletleri Komünist Partisi / Marksist - Leninistin Başkanı Klonsky başkanlığındaki bir heyet , mayıs ayı başında Avrupa'da birkaç ülkeyi ziyar Heyetin bu ziyareti sırasında Frankfurt muhabirimiz Yıldırım Dağyeli Michael Klonsky ile bir görüşme yaptı. Bugün görüşmenin ilk bölümünü yayınlıyoruz. 


AYDINLIK: BirBirinci Dünya ülkesinin devrimci partisi olarak dünya durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

KLONSKY: Partimiz bugün dünyanın kritik bir dönüm noktasında olduğuna inanmaktadır. Dünya savaşı tehlikesi artmaktadır. 40 
yıl öncesinden farklı olarak bugün savaş tehdidi Almanya'dan gelmiyor. Bir zamanlar barışın, sosyalizmin ve gelişmenin kalesi olan ülkeden, Sovyetler Birliği'nden geliyor. Sovyetler Birliği şimdi saldırgan, sosyal-emperyalist bir ülke ve savaşın esas kışkırtıcısı ha-İine gelmiştir. Bugün de dünya halklarının önünde İkinci Dünya savaşından önceolduğu gibi önemli bir seçenek durduğu kanısındayız Dünya halkları savaş ve saldırıya karşı birleşecek, ayağa kalkacak, saldırganlığa ve savaşa karşı direnecek mi? Yoksa boyun eğip, faşist tankların ve orduların kendi ülkelerine girip ülkelerini fethetmelerine izin mi verecek? Bugün sorunun temelini, iki süper devletin dünya hakimiyeti için rekabet oluşturmaktadır. 

ABD yıllarca, dünya hakimiyetini rakipsiz bir şekilde elinde tuttu. Askerlerini bütün dünyava yaydı. Halkların milli haklarına ve egemenliklerine saygı göstermeksizin istediğini yaptı. Sonuçta bütün dünya halklarının nefreti ve direnciyle karşı karşıya kaldı. Kore'de Kore halkının devrimci mücadelesi Sonucu yenildi. Hindiçini'de Hindiçini halklarının kahramanca mücadelesi sonucu yenildi. Dünyanın birçok yerinde zorluklarla karşılaştı. ABD emperyalizmi simdi gerileyen bir süper devlettir. Zayıflatılmıştır ve artık istediğini yapamamaktadır. 

Sovyetler Birliği ise şimdi yükselen bir süper devlettir. Hızla silahlanıyor. Ülkeleri birbiri ardına işgal ediyor. En büyük süper devlet olmak, ABD'nin yerini almak için çalışıyor. En büyük süper devlet olabilmek için başvurabileceği tek yol savaş ve silahlı 


saldırıdır. Bunu yumuşama veya ekonomik yarış yoluyla gerçekleştiremez. Çünkü ekonomik olarak zayıftır. ABD ile yarışabileceği tek yol askeri yoldur.Bugün bazı askeri alanlarda ABD ile eşit güçte, bazı alanlarda ise daha güçlüdür. En tehlikeli olanı da Çe- a ve diğer ülkelerin üzerine sosya- 
| bayrağını sallayarak yürümesi ve 
yardım ve destek ruhuyla yapar görünmesi Öne piyonlarını ve kuk-İaları olan Kübalıları ve Vietnamlıları sürüyor. Üçüncü Dünya halkları kendisi için savaşıyor gözüksün diye böyle yapıyor. Ama Vietnam'ın Kamboçya saldırısıve Afrika'daki Kübalıların arkasında Sovyet patronları vardır. Gün geçtikçe dünya halkları ve ülkeleri bunun farkına varıyor, Hegemonyacılığa, savaşa ve saldırıya karşı gelişen bir cephe oluşuyor. Bunun çok iyi bir şey olduğu kanısındayız. Biz kendimizi bu mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz. 


Bütün ülkelerin halklarını dünyamızdaki bu tehlikelere karşı birleşmeye ve hazırlanmaya çağırıyoruz. Hazırlıklı olmak, hazırlıksiz olmaktan çok daha iyidir. Bu sorunları halkları korkutmak için ortaya getirmiyoruz. 
Ama halklar hazırlıksız yakalanırlarsa 40 yıl önce Hitler'in tankları Fransa'yı, Belçika yı ve diğer ülkeleri işgal ettiği zaman bazı ülkelerin başın. gelenler, onların da başına gelecektir. O zamanlar halklar büyük zorluklarla karşılaştılar ve faşist işgal altında çok cefa çektiler. Eğer Sovyet tanklarının saldırısına izin verirlerse daha büyük zorluklarla karşılaşacaklardır. 

Bize gelince, biz Marksist-Leninist bir partiyiz ve süper devletlerden birinin, ABD'nin anavatanında sosyalizmi kurmak için mücadele ediyoruz. Biz kendi hakim sınıfımıza karşı üzerimize düşeni yapacağız. ABD emperyalistlerini devireceğiz. ABD'nin yıllarca sömürüp ezdiği halkların özgürlüğü için mücadele edeceğiz. Böylece Ikincı ve Üçüncü 


Michael et etti. 
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Dünya halklarının devrimci hareketleriyle birleşen devrimci bir hareket ve güçlü bir cephe o luşturabiliriz. Eğer böyle yaparsak,iki süper devletinve özellikle Sovyetler Birliği'nin saldırganlık yolunda kaderlerinin kendilerinden önce Hitler'in ve ABD'nin kaderiyle aynı olacağına inanıyoruz. 


ABD, RUSYA'NIN SALDIRGANLIĞINI CİN'E CEVİRMEYİ UMUYOR 


AYDINLIK: ABD hakim sınıflarının yatıştırma siyasetine karşı siyasetiniz nedir? 
ABD-ÇİN anlaşması, ABD'de nasıl değerlendiriliyor? 

KLONSKY: ABD hükümetinin izlediği siyasetlerin ana yönü yatıştırma siyasetidir. 
Onlar dünyanın her yerinde Sovyet saldırganlığını yatıştırmaya çalışıyorlar. Sovyetler Birliği'ni yatıştırarak, yönü belki de Çin'in üzerine çevirebileceklerini umuyorlar, Bu yolla Sovyetler Birliği'ni tatmin edebilecek-İerini, memnun edebileceklerini ve böylece onun kendi etki alanlarında daha da ilerlemeyeceğini umuyorlar. 

Bu, Hitler faşizmine ve saldırganlığına karşı izlenen politikanın aynısıdır. O yıllarda ABD hakim sınıfının geniş bir kesimi Hitlerle anlaşmalar imzaladı. Hitler'e para, silah ve donatım verdi. Böyle yapmakla Hitler'i o zamanlar Sosyalist olan Sovyetler Birliği'ne karşı döndürebileceğini sandılar, Ama bu yürümedi. Çünkü bir saldırganı yatıştırmaya çalıştığınız zaman bu onun iştahını daha fazla açar. Busadece onu cesaretlendirir. Bugün olan da budur. Sovyetler Birliği Zaire'ye girdiği zaman ABD seyirci kaldı ve hatta alkışladı. ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerini normalleştirmede ayağını sürüdü. Çünkü Çin ile ilişkilerini normalleştirirlerse Sovyetler Birliği'nin kızacağını düşündüler. 


ABD'DE YATIŞTIRMAYA KARŞI ÇIKAN GÜÇLER GELİŞİYOR 

Ama bugün ABD'de yatıştırmacılığa karşı çıkan güçler gelişmektedir. Bu alanda gazetelerde kamuoyunda yeni yeni mücadeleler verilmektedir. Saldırıya karşı çıkmak için sesler yükselmektedir. ABD hakim sınıfı saldırıya ve emperyalizme karşı çıkmada zorluk çekiyor. Çünkü kendileri daima saldırgan ve emperyalist oldular. Vietnam'ın Kamboçya' ya saldırmasına karşı ses çıkarmaları çok güçtür. Çünkü kendileri Kamboçya'yı bombaladılar ve işgal ettiler. Sovyet saldırganlığına bu kadar eğilim göstermelerinin nedeni budur. Onlarla yarışmalarına rağmen, onlara 


lantıda yeni bir öneri sunaçağını jaÇıkladı. Kudüs; 


Michael Klonsky muhabirimiz Yıldırım Dağyeli ile. . . 


larının Sovyetler Birliği'nde geniş yatırımları var. ABD emperyalistleri Sovyetler Birlir.- ği'ndeki en büyük kamyon fabrikasını inşa ettiler. Sovyetler Birliği'ne tonlarca buğday satıyorlar. Bu nedenlerle Brejnev'i rahatsız edebilecek bir şey söylemekten çekiniyorlar. Ama halkın saldırganlığa, sosyal faşizme ve savaşa karşı mücadele isteği çok güçlüdür. o Yatıştırmacılar zayıflıyorlar, yenilgiye uğruyorlar ve teşhir oluyorlar. Birçok insan tam olarak ne olduğunun farkına varıyor ve partimiz yıllardır halkı bu tehlikeye karşı uyarıyor. 

Yoldaşlarımızın 40 yıl önce yaptığı gibi, Partimiz de yatıştırmacılara darbeler indiriyor ve onları eleştiriyor. 40 yıl önce ABD'de Fransa'da, İngiltere'de Hitler'i rahatlatmaya çalışanlar olduğu gibi, bugün de Moskova'daki yeni Hitlercileri rahatlatmak eğiliminde olanlar vardır. Biz buna karşı çıkıyoruz. 


ÇİNİLE ABD ARASINDA İLİŞKİ KÜRÜLDU AMA MÜCADELE SONA ERMEDİ 


Çin-ABD ilişkilerine gelince, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çok iyi birşeydir. ABD kamuoyu bunu çok,iyi bir şey olarak değerlendirdi ve selamladı. 
ABD'deki geniş halk kitleleri bunu dünyadaki barışı ve güvenliği korumada büyük bir adım olarak gördüler. Bu aynı zamanda Sovyet saldırganlığına ve yatıştırmacılığa karşı ağır bir darbeydi. Bu aynı zamanda ABD'nin yıllarca Çin'e karşı takındığı tavra, Çin'i tecrit politikasına ve sanki Tayvan gerçek Çinmiş gibi davranmasına karşı da ağır bir darbeydi. Bu politika şimdi yenilgiye uğratılmıştır. Bu büyük bir zaferdir. Bu, halka lütfedilen bir hediye değildir. ABD'de, Çin'in tanınmasıni, tek bir Çin'in varlığının kabul edilmesini ve Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak görülmesini isteyen çeşitli halk örgütleri uzun bir mücadele vermiştir. 
İlişkiler normalleşti ama mücadele bitmemiştir. ABD Tayvan'a hala silah göndermektedir, Hâlâ Çin'in içişlerine karışmaktadır. Biz bunun sona erdirilmesini talep ediyoruz ve Çin halkının kendilerine en uygun gelen tarzda yeniden birleşmesine karışılmamasını istiyoruz 


YARIN: ———— — 
Partimiz Türkiye halkının bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kayıtsız, şartsiz destekliyor 


tünün Fransa Şubesi, Orta Afrka imparatorluğu- 


nun başkenti Bangui'de 
18 Nisan günü 100 kadar 
genç öğrencinin öldürüldüğünü açıkladı. 

Örgütün bildiriye göre. ocak ayindan bu yana üniforma giyme zorunluluğuna karşı çıkan öğrenciler, polis kuvvetlerinin, çeşitli makamların ve bu arada İmparator Bokassa' 
nın arabasını taşladılar. 

Polis kuvvetlerinin saldırılarına karşı gösteriler de düzenleyen öğrenciler, daha sonra, "Bokassa Harekatı" adı verilen bir baskın sonucunda yakalandı. Tutuklular, küçük hücrelere yerleştirildi ve burada uzun süre işkence altında kaldılar. 

Örgütün raporuna göre, tutuklar arasından 20 
genç burada boğularak öldürüldü. Diğerleri ise yedikleri cop darbeleri sonucu hayatlarını yitirdiler. Cesetlerin daha sonra gizlice ve topluca gömüldüğü öğrenildi. Bir görgü tanığı, bir mezar- da 62 ceset bulduğunu açıkladı. 

Uluslararası Af Örgütü, olayla ilgili protesto metnini Bokassa'ya gönderdi. 


San Salvador'da gerillalar 
3 sendikacının 
serbest bırakılmasını istedi 


SAN SALVADOR 


Bir Orta Amerika ülkesi olan El Salvador'da, "Devrimci Halk Bloku" 
adlı örgüt 11 gündür rehin tuttuğu 14 kişiyi serbest bırakmak için, i sendika liderinin salıverilmesini talep etti. Fransa ve Venezüella Büyükelçiliklerini denetimleri altında bulunduran silahh militanlar, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde daha sert önlemlere başvuracaklarını açıkladılar, 


Bu arada "Devrimci 
Halk Blokuna" sempti duyan işçi ve köylü grupları dün üç kilise binasını işgal ederek, örgütle dayanışma içinde olduklarını belirttiler. Öte yandan başkentleki. bi orta ve yüksek öğrenim öğrencilerinin boykot yapacağı öğrenildi. "Devrime: Halk Bloku" adlı örgütün çağrısına uyan bazı gruplar ise, yarın yapılması istenen gösteriye hazırlanıyor. 


yaymladiğı'” 


ilan etti. Pretoria rejimi 


Tito'nun 
Moskova ziyareti 


Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Josip Broz Tito bugün Sovyetler Birliği'ne gidiyor. 
Gayri resmi bir nitelik taşıyan bu ziyaret sırasında Tito, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev ve öteki yetkililerle görüşecek. 

Tito'nun Moskova ziyareti geçtiğimiz yılın sonbaharında öngörülmüştü. Bu sırada Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Hua Guofeng Romanya, ardından da Yugoslavya'yı ziyaret etmişti. 

Yugoslavya halkı ve basını kuyla karşılamıştı. 

Hua ve Tito, uluslararası sorunlara ilişkin görüşlerini açıklamışlar, Balkanlarda olsun, Afrika ve dünyanın öbür bölgelerinde olsun süper devletlerin  hegemonyacılığını teşhir ve mahkum etmişlerdi. Her iki liderin de, iki süper devlet arasındaki rekabetin arttığını ve dünyadaki istikrarsızlığa yeni unsurların eklendiğini vurgulayan demeçleri hâlâ hatırlardadır. 

Bu konuşmalardan "alınan" Sovyetler Birliği, daha sonra Çin'e ve Yugoslavya'ya çatmaya başlamıştı. TASS, Hua Guo-feng' in bölgede nifak tohumları ektiğini ve kışkırtıcılık yaptığını iddia ederken, "'Yugoslav basını her gün Hua'nın ziyareti hakkında boy boy resimler ve en azından bir buçuk sayfalık haber ve yorumlar yayınlarken, Çin liderinin Sovyet aleyhtarı görüşlerinden kendilerini ayrı tutmayı gerekli ya da zorunlu görmüyor" diyerek Belgrad'a suçlamalar yöneltiyordu. 

İşte bu koşullarda Yugoslavya ile Sovyetler Birliği arasındaki tansiyon yükselmiş, Tito 1978 sonbaharında Moskova'ya yapacağı ziyareti ertelemişti. 

Hua'nın ziyareti sonrasında Moskova, misillemeye geçmiş bölgedeki faaliyetlerini artırmıştı. Sovyet tarihçileri Balkanlar için yeni tezler geliştiriyordu. Kendilerine göre, bölgeye müdahaleyi "haklı gösterecek" sözümona bu tezlerde, buradaki halkların Eski Çarların yardımıyla kurtulduğu düşüncesi işleniyordu. 

Yeni Çarların başka bir faaliyeti de kendi denetimlerindeki Bulgar yöneticilerini araya sokarak, Makedonya sorununu alevlendirmeye çalışmaktı. 

Ve nihayet Moskovalı yöneticiler, uzun diretmeler sonucu Romanya'dan alamadıkları askeri koridoru bu kez denizden gerçekleştirdiler. Rusya, Karadeniz'de Bulgaristan ile arasında kurduğu feribot hattıyla bu ülkeye asker ve askeri malzeme çıkarabilecek ve böylece, Romanya ve Yugoslavya sınırlarında askeri yığınak yapabilecek hale geldi. 

Ne var ki Yugoslavya, milli bağımsızlığını tehdit eden bu yeni gelişmeleri de görüyordu. 
Daha geçenlerde Tito, Yugoslavya Komünistler Birliği'nin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada, dışardan müdahalede bulunacak bir saldırganın bir milyonluk silahlı bir güçle karşılaşacağını, geri kalan halkın da saldırgana karşı hızla seferber edileceğini vurgulamıştı. 

Öte yandan sosyal-emperyalistler, dünyanın diğer bölgelerinde, özellikle de Güneydoğu Asya'daki yıkıcı eylemlerine hız vermişlerdi. 
Geçtiğimiz ocak başında, artık Moskova'nın bir kuklası olan Vietnam, 120 bin askerle Demokratik Kamboçya'yı işgal etmişti. Yugoslavya Vietnam'ın işgaline şiddetle karşı çıkmış, işgal askerlerinin derhal geri çekilmesini talep etmişti. 

Yugoslavya'nın Vietnam'a olan eleştirileri yeni değildi. Yugoslav yöneticiler, Vietnam" ın, işgalden önceki dönemlerde Kamboçya' ya yaptığı sınır ihlallerini kınamışlardı. Bloksuzluk hareketine dahil olan Vietnam'ın, Bloksuzluk ilkelerini çiğnediğini belirtmişlerdi. 
Komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olmaları gerektiğini hatırlatmışlardı. 

Yugoslavya, yine Bloksuzluk hareketi üyelerinden Küba'nın, Afrika ve diğer yerlerdeki faaliyetlerine karşı çıkmıştı. Hatta geçenlerde Hindistan'da ziyarette bulunduğu sırada Yugoslavya Dışişleri Bakanı Vhroveç, Küba" nın kendini Bloksuzluk hareketine göre âyarlaması gerektiğini belirtmişti. 

Yugoslavya ayrıca, Kremlin yöneticilerinin Bloksuzluk hareketini bölmeye yönelik diger girişimlerine karşı durmuştu. 

Kısacası sadece bir yıla yakın bir süre içinde Yugoslavya, Sovyetler'in gerek doğrudan, gerekse de Küba ve Vietnam'ı kullanarak dolaylı müdahalelerini birçok kez kınadı. Tito, uluslararası politikaya değinen her demecin- de, Yugoslavya'nın hegemonyacılığa karşı tutumunu yineledi. 

Şimdi Brejnev Tito ile görüşürken ne yapmayı tasarlıyor acaba? 

Kuşkusuz Brejnev, Yugoslavya'nın izlediği milli bağımsızlıkçı, Bloksuzluğu savunan ve hegemonyacılığa karşı çizgisinden taviz vermesini ya da vazgeçmesini, şu ya da bu şekilde isteyecek. Birçok Avrupalı lidere yaptığı gibi Tito'yu "yumuşatmaya" çalışacak. 

Ancak Tito'nun bugüne kadar süper devletleri teşhir eden siyasetlerinden taviz vereceğini gösteren bir davranışı olmadı. Bundan sonra da olmayacağı görülüyor. 


Hua'yı coş- 


G.Afrika rejimi Namibya'ya bir hükümet atadı 


PRETORİA (THA) ğını, ancak Namibya" Irkçı Güney Afrika min uluslararası toprak rejimi Namibya için yeni statüsü konusunda her- 


hükümet oatadığını angi kisinin lirtti. 


olmadığını atamanın Namibya' 


hangi bir karar alma yet- 


nın bağımsızlığı üzerine sürdürülen uluslararası görüşmelere son verme anlamına gelmediğini öne sürdü, 

Irkçı yönetim tarafından Namibya'ya atanan yönetici Marthinus 
Steyn, "Namibya sorunu uluslararası o görüşmelere açıktır ve bu kapı açık kalacaktır" dedi. 

Gelecek hafta yürürlüğe girecek olan atama 


işlemi, Namibya Kurucu Meclisini, "Ulusal Meclis" haline getirmeyi amaçlıyor.Yönetici 
Steyn, kurulması tasarlanan meclisin kanun yapmaya yetkisi olaca- 


Öte yandan atama ile ilgili haberin öğrenilmesinden hemen sonra Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi, bir bildiri vayınlayarak, Güney Afrika hükümetinin Namibya'ya bir hükümet atama kararını sert bir dille protesto etti. Sözkonusu protesto metninde, Güney Afrika'nın bu işlem ile, Namibya üzerindeki denetimini artırmayı amaçladığı kaydedildi. 
Konsey bildirisinde, Güney Afrika birliklerinin Namibya'dan derhal geri çekilmesi yolundaki çağrı bir kez daha tekrarlandı. 


16 ——— is 1979 


Yargıtay, 
Tüm Has-İş” in 
Okmeydanı 
SSK daki yetkisini 


iptal etti 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından 
SSK Okmeydanı Hastanesinde Tüm Has-İş Sendikasına verilen toplu sözleşme yetkisi, Yargıpy tarafından iptal edil- 


. Daha önce Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikasının yetkili olduğu Okmeydanı SSK Hastanesinde, Tüm Hasiİş adh sendika sahte üye fişleri 
* düzenleyerek yetki için Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurmuştu. SağiSd Sendikasının, Tüm Has-İş'in verdiği üye fişlerinden 244'ünün sahte olduğunu bildirmesine rağmen, Bölge Çalışma 


tarihinde yetkiyi Tüm Has-İş'e verdi. 

Konu ile ilgili olarak İstanbul 2. İş Mahkeme- 
'sinde açılan davada da, mahkeme Tüm Has-İş lehine karar verince, Sağlık-İş Sendikası Yargıtay nezdinde itirazda bulundu.' Yargıtay 9. Dairesi yapılan itirazı haklı bularak, 79/5831 esas ve 
79/6453 nolu kararıyla 
Tüm Has-İş Sendikasının yetkisini iptal etti. 

Bilindiği gibi Tüm 
Hasİş, sahte TKP'lilerin DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık-İş o Sendikasında yönetimi kaybetmelerinden sonra kurdukları bağımsız bir sendikadır. 


DÜZELTME 


13 Mayıs 1979 tarihli gazetemizin 4. 
sayfasında yer alan İstanbul 10.ncu İcra Memurluğundan Gayrimenküllerin Satışı ilanında. 185 No'lu oda numarası sehven 
1805 olarak yazılmıştır. Düzeltir ve özür 


dileriz. 


ma li ee 


60 TON CİVARINDA FASON YÜN İPLİĞİ 
YAPTIRILACAKTIR 
1- Harmanı Müessesemizce verilmek suretiyl 60 ton civarında çift fitil 2 Nm fason yün ipi imali kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 
2-Teklif mektubu en geç 21.5.1979 günü saat 14.00'de Müessesemizde bulundurulacaktır. 


3-İhaleye iştirak 


125.000.-TL.dır. 


için geçici teminat 


4-İhaleye ait şartname Müessesemizde ve Sümerbank İstanbul Alım ve Satım Müessesesi Alum Müdürlüğünde görülebilir. 

5- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi de- 


ğildir. 


SÜMERBANK 


HALICILIK MÜESSESESİ 


ISPARTA 
(Basın: 14893-477) 


İLAN 
İst, Asliye 3 cü Hukuk Hakimliğinden 


Sayı: 1 
978/722 


K.H. tarafından davalı Batı Trakya Türkleri Yüksek Tahsil Öğrenci Kültür Derneği adına Se- 


yit Ahmet Sayitoğlu feshi davasında: 


aleyhine açılan dernek 


Yukarıda adresi yazılı davalı Dernek Başkanı Seyit Ahmet Sayitoğlu'na gazete ile ilanen tebligat yapıldığı halde mahkemeye gelmediğinden bu kerre gıyap kararının da gazete ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşma günü olan 8/6/979 günü saat 09.45' 
de mahkemeye gelmediğiniz takdirde duruşma- nın gıyabınızda bakılacağı gıyap yerine kaim oi- 


mak üzere ilan olunur. 


Taşkızak Tersanesi 


MALZEMENİN CİNSİ 


WE. 
Dz.K.K. 
TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖY—İSTANBUL 


(Basın:14977-478) 


ONAY NO: 14 
Döner Sermaye Genel 


Müdürlüğünce aşağıda belirtilen malzeme ilgili İdari ve Teknik Şartnamesine göre KAPALI ZARF USULÜ ile satın alınacaktır. 


MİKTARI 


RUTİL ELEKTROD g 2.50x350 105000 Adet RUTİL ELEKTROD Ø 3.25x350 90000 Adet BAZİK ELEKTROD Ø 3.25x350 2700 Adet 


verilecektir. 


edilir. 


değildir. 


arantisi yüklemez. 


rek vereceklerdir. 


ğınca açılacaktır. 


1- Malzemenin tahmini bedeli 396.837.-TL, geçici teminatı ise 18.867.-TL'sıdır. 
2- Teklifler İdari Şartnamede belirtildiği gibi 


3- Satın alınacak (3) kalem malzemeye ait İdari ve Teknik Şartnameler Satınalma Komisyonu Başkanlığı ofisinden 300.-TL'si Donanma Vakfına yardım makbuzu karşılığında temin 


4- Posta ile Şartname gönderilmez, bu hususta- ki müracaatlar cevaplandırılmaz. 
5- Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi 


6- Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muameleye geçilmesi, Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı 


7- İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar geçici teminat olarak: Memleket parası, Devlet İç İstikraz Tahvili veya vadesiz Banka Teminat mektubunu Döner Sermaye Muhasebe veznesine yatırarak alacaklar? makbuzu teklif zarflarının haricinde, koyacakları diğer evraklarla birlikte ayrı bir zarfın içine koyarak Döner Sermaye Satınalma ofisine kayıt ettire- 


8- Teklifler en geç 1 Haziran 1979 Cuma günü saat 14.00'e kadar verilecek, aynı gün saat 14.30'da Satınalma Komisyonu Başkanlı- 


(Basın, 14898-476) 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HUZURSUZLUK BAŞLADI 


Genel Kuruldan sonra... 


PETKİM- İSTE 


mBazı şube başkanlarının ve temsilcilerinin istifa ettikleri öğrenildi m Genel Merkez 1 Mayıs” ta”i Üyeleri serbest bırakma” 


kararına rağmen İzmir” e işçi götürmeye çalıştı 


m Yürütme Kurulu üyeleri de İzmir mitingine katıldı 


İŞÇİSERVİSİ 

DİSK'e bağlı Petkim- 
İş Sendikasının nisan ayı içinde yapılan genel kurulundan sonra, sendika içinde huzursuzluğun doğduğu, bazı şube yöneticilerinin ve işyeri baştemsilcilerinin yeni gelen yönetimi protesto amacıyla istifa ettikleri, Genel Merkezin ise, yaptığı çeşitli atamalarla bu huzursuzluğu daha da artırdığı bildiriliyor. Öte yandan, Petkim-İş Genel 
Merkez yöneticilerinin 1 
Mayıs'ta İzmir mitingine katılmalarının da örgüt içinde tepkilere yolaçtığı öğrenildi. 

İSTİFALAR VE 
ATAMALAR 

Genel Kurulun hemen ertesinde, Petkim-İş tzmir Şube Başkanı Erdinç Tekeli'nin şube başkanlığından, Aliağa rafinerisi baştemsilcisi Yusuf Yüce' nin de baştemsilcilikten istifa ettikleri öğrenildi. 
İstanbul 1 No'lu Şube Başkanının da görevinden istifa ederek İpraş'ta işbaşı yaptığı gelen haberler arasında, Bilindiği gibi, sözkonusu şube başkanları, genel kurulda Mustafa Karadayı'ya muhalefet etmişlerdi. 

Öte yandan, Genel 
Merkezin, çeşitli şubelerde boşalan yöneticiliklere atamalarla kendilerine bağlı kişileri getirdikleri belirtiliyor. Örneğin Kartal Şubesinde, merkez yönetimine seçilen 
Eşref Okumuş'un yerine, şubede çalışan ve seçimle gelmeyen bir personelin atanması örgüt içinde tepkilere yol açtı. Aynı şekilde, Antalya şube başkanlığına da, şube yöneümi içinden birinin getirilmesi gerekirken, Genel Merkezin kendi doğrultusunda bir başkasını tayin etmesi de huzursuzluklara sebep oldu. 

Petkim-İş Sendikası 
Genel Merkezinin 1 Mayıs Konusunda izlediği politikanın da yeni seçilen yönetime karşı örgüt içinde hoşnutsuzlukların 


DİSK 3.Bölge, 
İzmir'de miting düzenlemek istiyor 

İZMİR(THA) 

DİSK 3. Bölge Temsilciler Meclisinin 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılması amacıyla 3 Haziranda İzmir'de bir miting düzenlemek istediği öğrenildi. 

Temsilciler Meclisinde alinan kararların DİSK 
Genel Merkezine öneri olarak iletileceği bildiriliyor. Bu kararlar arasında, DİSK Genel Temsilciler Meclisinin toplanması, 
1 Mayıs tutukluları ile 
maddi dayanışmaya gidilmesi, 3 Haziran günü İzmir'de bir miting düzenlenmesi ve 1 Mayıs'ta tutuklananlara telgraf çekilmesi şeklinde öneriler yer alıyor, 


Düzeltme 

Gazetemizin dün 4. 
sayfasında yer alan Modaş sözleşmesi haberinde bir yanlışlık sonucu Modaş 4. işçi temsilcisi Ali Rıza Sarı baştemsilci olarak çıkmıştır. Ayrıca Ali Rıza Sarı'nın , toplusözleşmeden memnun değiliz' ' şeklinde çıkan sözü de "Biz elli; lira da zam alsak, aşırı vergi kesimi ve enflasyon nedeniyle bir işe yaramamaktadır. 
Bu durum önlenmelidir. 
Ancak ağaç, işkolundaki bir işyeri için böyle bir sözleşme herşeye rağmen iyidir" şeklinde olacaktır. 
Düzeltir, sayın Ali Rıza Sarı'dan ve okuyucularımızdan özür dileriz. 


doğmasına yolaçtığı öğrenildi. Bilindiği gibi, Genel Merkez, 1 Mayıs öncesinde bir, açıklama yaparak, üyelerini ve yöneticilerini İstanbul veya İzmir mitingine katılma konusunda serbest bıraktığını açıklamıştı. Ancak bu karara rağmen, Genel Merkezin, çeşitli fabrikalarda, işçileri İzmir mitingine götürmek için çahşma yaptıkları öğrenildi. Yöneticiler, özellikle Kartal bölgesinde, fabrikaları dolaşarak gitmek isteyenleri sendikanın imkanlarıyla götüre ceklerini açıkladılar, Ayrıca, Genel Yürütme Kurulunun tüm üyelerinin de İzmir mitingine katıldıkları öğrenildi. 

Genel Merkezin, bir yandan "Serbest bıraktık şeklinde açıklamalar yaparken, öteyandan İzmir'e işçi götürmek için yoğun bir çalışmaya girmesi, işçiler arasında tepkiyle karsılandı. 

KARADAYISON 

ANDATKP'YLE 
UZLAŞMIŞTI 

Petkim-İş Genel Kurulunda Mehmet Kılınç'a muhalefet olarak çikan Mustafa Karadayı, örgüt içinde yenilik isteyen birçok şubenin desteğini almıştı. Muhalefet çalışmaları boyunca, sürekli olarak, TKP'ye karşı olduğunu söyleyen Karadü- yı, Genel Kurulun son gününde TKP'lilerle uzlaşıp yeni bir liste ile çıkinca, o güne kadar kendisini destekleyen delegasyonun önemli bir kesimini de karşısında bulmuştu, 


diyorlar. 


Biri Taşkızak, diğeri 
Haliç Tersanelerinde çalışan iki işçi gazetemize başvurarak, oturdukları semtte İGD'lilerin kendilerine defalarca saldırdığını ve son o- 


BURSA (ÖZEL) 
— —— 


Teksif Bursa Şube Kongresi geçtiğimiz Pazar günü 312 delegenin katılmasıyla yapıldı. Şube başkanlığına CHP ve MSP'nin ortak adayı Kadir Burhan' m listesi kazandı. AP ve MHP'nin desteklediği Abdullah Canyakmaz seçim- 


Siyasi partilerin özel önem verdiği şube kongresine Teksif Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Türk-İş Teşkilatlanma Sekreteri Orhan Erçelik, Teksif'in çeşitli şubelerinden gelen temsilciler ile, 

“CHP Bursa Milletvekili Hasan Esat Işık ve AP, CHP, MSP Bursa İl başkanları 


Çoğunlu kla Merinos Fabrikası i işçi- 


kongrede yaptığı konuşmada: 


"Biz işçilere 'Satılmışlar' dedirtme- 


yeceğiz, hakkımızı (o yedirtmeyeceğiz. 


larak da ölümle tehdit edildiklerini bildirdiler. 

Haliç Tersanesinde çalışan işçi Erdal Yıl- 


sam beni öldüreceğini 


Daha sonra işçi arkadaşlanmla beraber oturduğum Birlik Kıraathanesinde bir kaç kez saldırıya teşebbüs ettilersede başaramadılar. 

Öldürüleceğim konu- yapılan ikinci tehditten sonra çoğunluğunu semt dışından getiriien kişilerin oluşturduğunu 15-20 kişilik bir grup, kahvede oturmak- olan arkadaşlarım 
Sarı, Dursun ve 
Salman ile bana saldırmak için geldiler uzun arkadaşa yönelik saldı- süre beklediler. Ben eve rılardan çoğunda ben değiştirerek de hedef alınanlar içindeyè m. Ben Taşkızak Tersanesinde bunların elinde bulunan Aster-İş gece saat (o Sendikasından ilk istifa 23.00 sıralarında evin edenlerden biriyim. 
bütün yollarını kestiklerini öğrendim. Eve gitmedim. Sonradan öğrendiğime göre zincirli sopalı kalabalık bir grup evin etrafında gece geç saatlere kadar silah at- 


"Okmeydanındaki ilk taşındığımda İGD'lilerin üzerime yolladığı 


larda bir daha dolaşır. 


gitim. Evin çevresini 


En son olarak da bir 


Mustafa Sarı » Tersanede ASTER-İŞ'e karşı mücadeleyi başlatanlardan. AD» liler onu da hedef aldılar. 


7 77 7 7 A 


Teksif Bursa Şube Başkanlığı seçimini Kadir Burhan kazandı 


© Şube kongresine partiler özel bir ilgi gösterdiler © TKP'li küçük bir azınlık tamamen tecrit oldu 


Bölücü değil, birleştirici olacağız" dedi. 

TKP YANLILARI TECRİT OLDU 

Kongre öncesinde Merinos Fabrikasında küçük bir grup olarak çalışan sahte TKP yanlıları önce "Yönetimi alıp, işçileri Tekstil'e geçireceğiz" diyorlardı. CHP ve MSP'nin birleşerek güçlü bir muhalefet hareketi yaratması TKP'li grubu tecrit etti. Bu grup önce Kadir Burhan'a yanaşmaya Çalıştı, daha sonra da CHP ile MSP'lilerin ittifakını bozmak için uğraştı, ancak her ikisini de başaramadı. Kadir Burhan'ın listesine giremediler. 

Kongre sonucu seçimi kazanan Kadir Burhan'ın Yönetim Kurulu listesi şu kişilerden oluşuyor: Hasip Mercan, Aytekin Kabu, Halil Öztetik, Şevket Kayıkçı, Yusuf Sönmez, İbrahim Usul, Abdullah Alıç, Mustafa Kurtgözoğlu, Hüseyin Vatansever, Ahmet Konur, Kemal Alkan, Hikmet Keşen, Ertuğrul Özinal, Mahmut Cebeci. 


TKP” nin” Savaş Komiteleri” iş başında 


/GD'liler iki tersane işçisini ölümle tehdit ediyor 


© Saldırganların başını 16D'li Turan Çerikçi, Hıdır özen ve Hüseyin Ay çekiyor 


© Tehdit edilen işçilerden birisi Taşkızak "ta Aster- İ$'e karşı ilk mücadeleyi başlatanlar arasındaydı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İGD'liler Okmeydanında oturan iki tersane işçisini ölümle tehdit e- 


Erdal Yıldız, İGD'lilerin semtte zorbalık havası estirmek istediklerini anlatıyor. 


Ay çekmektedirler.” 


MUSTAFA SARI'NIN ANLATTIKLARI 


İGD'lilerin tersanedeki 


üstümüze (| saldırtıyor- 


çalıştığımız iş lar " dedi. 


yerinde, ne de semtte rahat huzur komayan bu saldırıların başını İGD'li Turan Çerikçi, 
Hıdır Özen ve Hüseyin 


İGD'lilerin ölümle tehdit ettiği ve sürekli olarak saldırdığı işçilerden diğeri olan Mustafa 
Sarı ise olaylarla ilgili olarak şunları söyledi: 

“Biz Erdal ile aynı semtte oturuyoruz. Bu 


saldırıları bir sonuç vermeyince şimdi de bize semtte saldırmaya başladılar. Bunlar çoğu kez arka planda kalıp bilinçsiz işçileri bizim 


Kendilerine danışılmadan ev yapıldığı gerekcesiyle 


TİKKO' cular 
1 Mayıs Mahallesinde 
5 yurttaşa saldırdı 


mMGaz/antep'te bir kişi öldürüldü mAnkara'da öldürülen genci komandoların “davadan döndüğü için” vurdukları saptandı 


HABER MERKEZİ 


İstanbul 1 Mayıs Mahallesinde çeşitli sahte solcu jopa, özellikle de TİKKO'cuların halk üzerindeki baskıları sürüyor. 

Son olarak önceki gün TİKKO'cular tapulu bir arsada izinli olarak ev yapmaya kalkan 5 yurttaşa saldırdılar, Bu olaydan sonra 1 Mayıs Mahallesinde hava gerginleşti ve güvenlik kuvvetleri çok sayıda sıradan yurttaşı gözaltına aldı. 

Tapulu bir arazi üzerinde ev yapmaya kalkan 
5 kişi önceki gün "burada bizden izinsiz ev yapılamaz" diyen TİKKÖ'cularn saldırısına uğradı. 
Ev yapmak isteyen kişilerin durumu. iletmeleri üzerine emniyet yetkililerinin geldiğini gören TİKKO'cular olay yerinden kaçtılar. Buraya gelen polis ekipleri tarafından sıradan insanlar dövülmeye başlandı. Bu arada da hamile bir kadın dipçiklendi. Ve Durmuş 
Ali adlı bir yurttaş gözaltına alındı. 


Sözkonusu olaydan sonra sahte solcular mahallede ev ev gezinerek "faşistlerin mahalleyi kuşattığı ve bir Maraş katliamı da burada yaratacağız dedikleri" şeklinde yalanlarla halkı galeyana getirmeye çalıştılar, 

Bunun üzerine toplanan 200-300 kişi kadar sıradan yurttaş, emniyetin halk üzerindeki baskılarını protesto eden 


sloganlar attı, Bundan. 


yararlanmaya çalışan 
TİKKO' cular halkı durmadan tahrik ediyorlar ve evlerine girmemeye zorluyorlardı. 


Sahte solcuların tertipleri sonucu çok sayıda polis ve jandarma olay yerine geldi ve sıradan yurttaşlara saldırarak topluluğu dağıtmak için havaya ateş açtı. 

Bu sırada birçok yurttaş polis tarafından yok yere götürüldü 


En son olarak dün sabah da sıradan kişilerin mahallelerini terketmeye kalkıştıkları ve 1 Mayıs Mahallesinin şu anda j jandarma kontrolü altındı. 
bulünduğu tespit edildi. 

Kuştepe Lisesi Müdürü 
Doğan Erdoğan'ın Komandolar tarafından öldürülmesinden sonra ce- 


nazenin sessiz bir yürüyüşle kaldırılacağı öğrenildi. 

Daha sonra emniyet yetkililerinin törenle kaldırılmasına izin vermediği cenazeyi müdürün ailesi Tuzla'dan alarak memleketi olan Kars'a gönderdi. 

Yapılacak olan sessiz yürüyüşe katılmak için okullarının önünde toplanan Kuştepe Lisesi öğrencileri yürüyüşün yapılmayacağını öğrendikten sonra sınıflarına çıkarak öğretmenlerinin öldürülmesini çeşitli konuşmalarla ve sloganlarla protesto ettiler. 

Öte yandan Lise Müdürü Doğan Erdoğan' 
ın öldürülmesi geniş tepkilere yolaçtı. TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu da yaptığı açıklamada; defalarca tehdit edilen Erdoğan'ın savcılığa başvurduğunu, ancak kendisini korunması için herhangi bir önlem alınmadığını belirterek 
Lise Müdürünün öldürülmesini kınadı. 

Ümraniye de dün 
Sari Artin adında bir işadamı bürosunda tabanca ile vurularak öldürüldü. 

Olay saat 16.00 sıralarında işadamının bürosuna gelen ve Artin'in fabrikasından atılan bir işçinin para istemesi üzerine meydana geldi. Para vermeyi reddeden Atin'in bu işçi tarafından tabanca ile vurulduğu öne sürüldü. 

GAZİANTEP'TE BİR 
BİR İŞÇİ ÖLDÜRÜLDÜ 

Karşıyaka Mahallesi 
Tekel Caddesindeki evinden işyerine gitmekte olan Mustafa Eryiğit saat 07.30 sıralarında tabancayla yaylım ateşine tutularak öldürüldü. 

Olaydan sonra kaçan saldırganların aranmasına başlandı. 


KAYSERİ'DE 


Kayseri belediyesinde kaloriferci olarak çalışan Kemal Karakaya adlı i işçi dün sabah belediye binasının bodrum katında ölü olarak bulundu. 


ANKARA'DA 


Etlik'de bir kahvede 
11 Mayıs günü iki kişi tarafından yapılan bir saldırı sonucu öldürülen Erdal Şahin adlı gencin davadan döndüğü için vurulduğu öğrenildi. 

mniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre 


daha önce ÜGD'den ayrılarak Dev - Genç grubuna sempati duymaya başlayan Erdal Şahin'in ölümüyle ilgili olarak bir kız gözaltına alındı. 


TARSUS'TA 

BİRİ AĞIR İKİ KİŞİ 

YARALANDI 

Daha önce evinde bomba imal etmek ve iki kişiyi yaralamak suçlarından. hakkında gıyabi tutuklama kararı olan Ramazan Çataklı çalıntı olduğu bildirilen bir arabadan iki öğrenciye ateş açtı. 

Açılan ateş 'sonucu 
Yusuf Kenan karnından ağır, Yaşar Büyüktopçu adlı öğrenci ise ayağından hafif şekilde yaralandı. 

Olaydan sonra yaralı öğrenciler Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar, kaçan sanığın aranmasına başlandı. 


ANKARA'DA 


Gençlik ve Spor Bakanlığınca bastırılan Ata- türk resimli 19 Mayıs bayramı afişleri, komandoların yoğun olduğu 
Cebeci ve Bahçelievler semtlerinde yırtıldı. 

Afişlerin yırtılması üzerine Bakanlığın emri gereği bütün afişler toplatıldı ve bir kısmının da izenen boyayla kapatıl- i. 


Boran’ ın dövüldüğü iddiası üzerine 


soruşturma açıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


1 Mayis günü Sıkıyönetim Komutanlığının sokağa çıkma yasağına uymayarak korsan gösteri yapmak isterken yakalanan TİP Genel Başkanı Behice Boran ve 330 
kişi, yakalandıkları sırada polisler tarafından dövuldäklerini söylemeleri üzerine görevli polisler hakkında soruşturma açıldı, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının isteği üzeri- * ne, Sıkıyönetim Askeri Savcılığınca açılan soruşturma, sürdürülüyor, 


Nedim Tarhan yönetiminin işten attığı işçiler "Bizi, TKP” yi savunmadığımız 


için işten attılar” 


© Tarhan yönetimi atılan işçilerin yerine 


yeni işçiler alıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Köy-Koop Merkez 
Birliği'ne bağlı  Eskişehir, Edirne Birliği ve An: kara Yenikent bakım 
atölyesinde çalışan 29 
işçi işten atıldı. 
"Traktör ithalinin durdurulduğu ve işçilere 


jihtiyaç kalmadığı" ge- 


İrekçesiyle işten atılan işçilerin yerine Tarhan yönetimi yeni işçiler alıyor. Tarhan yönetimi tüm işçilerin atıldığı Eskişehir traktör parkına kendilerinden o olacaklarını sandıkları üç işçiyi işe aldıkları bildirildi. 

İşçiler şu anda işten çıkarılan 29 işçinin bulunduğunu, bu sayının daha önce fazla olduğunu ancak Tarhan yönetiminin bazılarının tekrar işe. almasıyla bu sayının 29'a düştüğünü açıkladılar 


İşten atılan işçiler Eskişehir Birliği'nde 700 
traktör bulunduğunu, 
Romanya ile de traktör ithali konusunda görüşmelerin sürdürüldüğünü belirterek "Bunlar aslında bahane. Biz onların görüşlerine ters düştüğümüz için, TKP'li olmadığımız için işten atıldık, Bunların tek amaçları kendilerine kadro yaratmak, iş yerlerine yandaşlarını yerleştirmek,. Sendikanın tutumunu da beğenmiyoruz. Bize 'Sendika- 


dan 100 bin lira tazminat alıyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz?' diyorlar. Bunlar sanki anlaşmışlar gibi konuşuyorlar." 


Öte yandan TKP'li olarak bilinen, aynı zamanda Maden-İş'in ve Politika gazetesinin avukatlığını yapan Köy- 
Koop avukatı Kemal 
Yücel, işçilerin "tazminatımız 5 gün içinde ödenmezse yasal yollara başvuracağız." demeleri üzerine "sakın böyle bir şeye kalkışmayın, o zaman tazminatsız kalırsınız, 13. 
maddeye tabi 'olursunuz,” dediği öğrenildi. 

İşçiler Nedim Tarhan yönetiminin iş başına geldiğinden bu yana traktörleri belli yerlere topladıklarını ve traktörleri köylülere vermeyip kendi yandaşlarına verdiklerini de açıkladılar. T-aktörlerin Nedim Tarhan'ın Birliği olan Adana'ya .2 
Tuncer Ergüler'in Birliği olan Afyon'a özellikle gönderildiğini belirten işçiler bu traktörlerin adil bir şekilde köylülere satılrmadıklarını açıkladılar. 


Kanunsuz bir şekilde işten atıldıklarını belirten işçiler mücadelelerini sürdüreceklerini ve gerekli yerlere bâşvuracaklarını da açıkladılar, 


"Tarhan, Mülayim ve Türkmenoğlu gafle! 
ve delalet hatta 


hiyanef içindedirler” 


ANKARA(ÖZEL) 
Gazetemize gelerek işten atılma nedenlerini anlatan işçiler dün de basına bir açıklamada bulundular. Baskı yoluyla istifa eden ve işten atılan 27 işçi imzası bulunan açıklamada şöyle deniliyor; "Bizler Nedim Tarhan ve arkadaşları tarafından işten atıldık. Bizleri Köy-Koop'tan atma işini tezgahlayan Maden-İş ve Politika gazetelerinin avukatı sözde işçi savunucusu Köy-Koop'un yeni hukuk danışmanı avukat 
Kemal Yücel'dir. Nedim Tarhan'ı, sendika yöneticilerini ve Kemal Yücel'i lanetle anıyoruz." 
İşten atılan işçiler daha sonra şunları belirtti- 


ler: "Köy-Koop'un ger- 


çek sahiplerine sesleniyoruz. Şimdi kendilerinin ideolojilerini paylaşmıyoruz diye bizleri atıyorlar. 
Yarın Köy-Koop tabanın- da kendilerine ters düşen kooperatifleri atacaklar, CHP'de sorumluluk yüklenmiş milletvekili olmuş Nedim Tarhan yapıyor bunları, CHP milletyekili Mahmut /Turkiaenoğlu ve 
CHP Senatörü Prof. Ziya Gökalp Mülayim onaylıyor yapılanları. Kendileri gaflet ve delalet, hatta hıyanet içindedirler, Kendileri emeğe ve üretici köylüye saygısızlık yapıyorlar," 


Vartolunun acısını öfkesini görev edinmiş Şavlı... 


Burhan Garip Şavlı Muşlu. 
kardeşi... 13 yıldır Vartoluya tercüman olmuş, mücadele neferi olmuş ve "yeter artık bu acılar" diyor 


"3337 mezar taşına tek bir ölüm tarihi düşürüldü. 

19 AĞUSTOS 1966 CUMA 

Varto dramı böyle başladı” diyor Burhan Garip Şavlı... 

1966'dan 1979'a on üç yıl geçmiş... Çoğu kimse, "bu kadar zaman geçti mi gerçekten?" diyecek. 
Evet, on üç yıl geçti. Vartolu hala barakalarda, Vartoluyu soran yok.. Vartolunun derdine cevap veren yok. 

Varto yerle bir olalı 12 hükümet geldi, Demirel hükümetleri, MC'ler, umut hükümetleri... Yurdunu terkedeniyle terketmeyeniyle Vartolu artık ümidi kesti. Yitirdiği yavrusunun, bacısının, kardeşinin, anasının acısı yüreğinde kaldı Vartolu'nun, öfke oldu kaldı. 

Ve tam bir dram oldu Varto. Burhan Garip Şavlı'nın deyimiyle de “bir devlet oyunu”... 


Öfkeyi görev edinmiş 


"Varto'da Varto'yu arıyoruz. Varto yok. Geçtiğimiz yolları, alışveriş. yaptığımız çarşıları, çay içtiğimiz kahveleri, kaldığımız kahveleri yerlerine oturtmak istiyoruz, olmuyor. Nere kuzey, nere kıble belli değil." 

Böyle anlatıyor Şavlı, deprem sonrası Varto'yu. 
Yokolan Varto'yu... 

Burhan Garip Şavlı Muşlu...Varto'da akrabaları, arkadaşları var. Çoğunu 1966 Ağustosunda kaybetti. Ve herşeyden önce Vartolu onun insanı, kardeşi... 

Bu yüzden Vartolunun acısını, öfkesini görev edinmiş Şavlı. Önce Meclis dışından, milletvekili olduğundan sonra da Meclis içinden Varto'nun varolma mücadelesini sürdürmüş. Yazmış, Çizmiş, oraya başvurmuş, şuraya başvurmuş, rica etmiş, kızmış, bağırmış. Vartoluya tercüman olmuş... Ama bu güne kadar bir sonuç alamamış. 

“Şimdi parlamentonun görkemli mermerle- 


rinde Vartolu hemşerilerimin dargın silüetleri kovalayıp duruyor beni...'' diyor Şavlı. 


Ta 


Vakıf Gureba Hastanesinin a- 


Vartolu kendi insanı, 


Hazırlayan:Abdullah Kurtay ——————— 


"Hastamızı buraya zor yatır- 


13 yıldır süren çile: 
Varto Dramı 


© Varto verle bir olalı 12 hükümet 


geldi.Demirel hükümetleri, umuthükümetleri...Vartolu artık umudu kesti.Acısı yüreğinde kaldı Vartolunun. 
Öfke oldu kaldı.Burhan Garip Şavlı'nın deyimivle tam bir “devletoyunu” oldu 
Varto'nun öyküsü 


©Sonunda oturmuş, yazmış Varto'nun dramını Şavlı... 
Bilmeyen bilsin, öğrenmeyen 


öğrensin diye.Varto'da, Lice'de, 


Van'da depremin açtığı yaralar yetsin, yıllar boyu kanamasın, sarılsın diye... 


Özgeçmişi 


Ve sonunda oturmuş yazmış Varto'nun dramını Şavlı... Varto'nun 13 yıllık dramını. Bilmeyen bilsin, öğrenmeyen öğrensin diye. Varto'da, Lice'de, Van'da depremin açtığı yaralar yetsin, yıllar boyu kanamasın, sarılsın diye... 

Yarından itibaren Varto'nun dramını kendi kaleminden o yayınlayacağımız Burhan Garip Şavlı, 1927 yılında Muş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Muş'ta yaptı. Diyarbakır Lisesi' ni bitirdikten sonra Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. 

Uzun yıllar liselerde öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Bir süre İzmit Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 

Orta öğretim yıllarından başlayarak çeşitli dergide şiirler yazdı, sanat hareketlerine katıldı. 

1969 seçimlerine Muş'tan milletvekili olarak, 
1973 seçimlerine de yine aynı ilden CHP senatör adayı olarak katıldı. Her iki seçimi'de kazanamadı. 

1977 seçimlerinde Muş'tan CHP milletvekili 


Başhekim, personelin çay içmesini bile yasakladı 


"3337 mezar taşına tek bir ölüm tarihi düşürüldü", "Vurlo'da Varlo'yu arıyoruz. Varto yok. Geçtiğimiz 


yolları, alışveriş yaptığımız çarşıları, çay 'çliğimiz kahveleri, kaldığımız yoruz, olmuyor. Nere kuzey, nere lbie baili değil " 


seçildi. 
Burhan Garip Şavlı evli ve iki çocuk babası. 
Utancı kim paylaşacak 


Sayısız yazışmalarından birinde, 2 Ağustos 


1977 tarihinde. zamanın İmar ve İskan Bakanı 
Recai Kutan'a yazdığı mektubunda şöyle diyor Şavlı: 

“Ölenlerimiz kurtulup gitmişlerdi, ama biz yaşayanlar, onbir yıldır yolsuz, susuz, ışıksız, harınamayacağı 


hâlâ hayvanların barakalarda 


Güz 


Dreitian ia 
A ek 
İmzalar taadik olunur. 

Baştabip 
Dogyijreazhar Üzmen 


a ve 200/50 apilan muay 


per. 
AFN 3/3199, 
| NX) IMF uzmanlarının toplan- 


evleri yerlerine oturtmak isti- 


doğanın acımasızlığıyla savaşıp duruyoruz. 

'Bu ihmalin utancını siz de paylaşacak mısınız? Devlet hiç mi Varto'ya uğramayacak? 
Anlaşılan biz Vartolular devlete geleceğiz sonunda. Ankara caddelerine yırtık çadırlarımızla isyanımızı kuracağız... Vartoluların acılarını sunarım" 


“Varto Dramı"nda Vartoluların acısını sunuyor Şavlı. 13 yıllık bu ihmalin öyküsü ne? 
Kimlerin payı var bu ihmalde? 


YARINDAN İTİBAREN OKUYACAĞIZ. 


IMF görüşmelerinde 


DPT ile Maliye uzmanları arasında 

tartışma çıktı 


ANKARA (THA) 


113 yazısıyla mun) 
ade 3 
revint yanabilec 


da yeni bir stand-by anl laşması imzalanması görüşmeleri sırasında DPT ile Maliye Bakanlığı uzmanları arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine 


eteris Uzm. 
ALIN aro 


) tıyı ertelemeyi önerdiği öğrenildi. 

Bu arada Türkiye ile 

IMF arasında yapılacak 

yeni stand-by anlaşmasının Başbakan Ecevit ile 


Türkiye ile IMF arasın 


na kapısından içeri giriyorum. İri yarı bir adam; kolumdan tutarak, kaba bir şekilde: 

—Dur hemşerim nereye öyle... Burası han mı? 
<- Diye önümü kesti... Başhekimle görüşeceğim dedimse de, adama laf anlatmak mümkün değil. 

—Hastaneye gireceksen, 100 
metre ilerdeki kapıdan... Burdan sadece başhekim girer, 

Yürüdüm, Hastaların, özel ziyaretçilerin girdiği kapıdan girmeye çalışıyorum. 

Danışmadakilerle konuşurken, az ötede, bazı hasta ziyaretçileriyle görevliler, itişip-kakışıyorlardı. Merakla yaklaştım. 
Görevli, "Siz lütfen burayı terkedin" dedi. Neden diye sorduğumda, "Gazeteciler giremez" diye yanıtladı. 

Daha nedenini soruyordum ki, görevliler, ziyarete gelenleri ite-kaka hastaneden dışarı çıkardilar. .. Taa Erzurum'dan hastasını görmeye gelen ve hırpalana hırpalana kapı dışarı edilen ziya- 


retçiler, olayı şöyle anlattılar: 


mıştık, Memleketten burada parasız hasta tedavisi yapılır diye gelmiştik. İneğimizi, öküzümüzü sattık geldik. Hastamız uzun zamandan beri burada. Öldü mü kaldı mı, hiç bir şey bilmiyoruz. 
Şimdi de içeri sokmuyorlar. Kesinlikle başhekimin emri varmış buraya ziyaretçi gelemezmiş. 
Oysa ki, biz beklerken içeri gelen bazı adamlara, görevliler yere kadar eğilip, yol gösterdiler. Biz de insan değil miyiz? Biz de bu memleketin evladıyız. Bu hastanede kanun, adalet vok mu?" 


Baskılar...baskılar... 
baskılar... 


Vakıf Gurebada doktorlar, hemşireler, hastabakıcılar gazete okuyamaz, çay içemez, üç-dört kişi biraraya gelip konuşamaz. 
Hatta, sigara bile içmek, baş- 


hekim Mazhar Özman, tarafından yasaklanmış... Koridor başlarında, Mazhar Özman'ın muhbirleri, konuşulanları birbir rapor ediyor, başhekime. Ertesi günü. sorguya çekiliyor konuşan- 


lar. Ve, başhekim bağırıyor: —Burası Meclis Koridoru degil! .. Emirlere uymadığınız için 


cezalandırıldınız! 

Ve ardından yazılı bir ceza bildirgesi. 

Vakıf Gurebadaki doktorlar, hemşireler, huzursuz, tedirgin. 
Baskılardan yana çaresiz... Başhekimin emirlerine harfiyen uymayanların ya servisleri kapatılıyor, ya da branşı dışında bir bölümde görevlendiriliyor. . . 
hele doktorlar ya da hastabakıcılar, hemşireler başhekimin deyimiyle "kendisini çiğneyip, bir üst makama şikayet dilekçesi verirlerse, artık cezaların, ihtarların, azarlamaların sonu gelmiyor, sorgular birbirini izliyor. . . 


Sağlık için zorla alınan imzalar 


Mazhar Özman, hastaneye gelen bazı kişilere doktorları zorlayarak muayeneleri bile yapılmadan “rapor” verilmesini istiyor. Hatta başhekimin kendisi, görevli doktorlar adına rapora imza atmakta. Bu konuda, bir görevli bize şunları söyledi: 

"Başhekime sürekli tavsiye ile gelenlere haberimiz olmadan sağlık raporu verilmekte, zorla bizden imzalamamız istenmektedir. 
Karşı çıktığımızda "bu benim bileceğim iş, bu adamlara sağlık raporu gerekiyor. Siz isterseniz 


imzalamayın. O, yine de "sağlık raporu alacaktır" diye birde azar işitiyoruz." 


Üç servis bir koğuşa nasıl sığar? 


Başhekim Mazhar Özman, 
Jin. Op. Dr. Sacit Doğanay'ın başında bulunduğu Kadın-Doğum ve Jinekoloji servisini "tamiret gerekçesiyle" kapatınca Doktor Doğanay'ın, ısrarı üzerine, bir sene sonra göstermelik olarak, üç ayrı servisin bulun- 
"duğu bir koğuş açıldı. Bu konu- 


da Jin, Op. Dr. Sacit Doğanay'ın 
10 Mayıs 1979 tarihinde başhekime yazdığı yazıda, şunlar belirtiliyordu: 

"Bir sene kadar sonra beş mütehassıs için 14 yataklı bir Jinekoloji koğuşu açıldı. Ameliyat defterinin tetkikinde de anlaşılacağı üzere bu koğuştan azami şekilde istifade edilmiş, pek çok hasta ameliyat edilerek, tedavi görmüştür. Daha sonra, bu kadar az yatak ve bir tek koğuş da elimizden alınmış ve Jinekoloji servisi "Üroloji ile 1. Cerrahi Servisi yatakları bulunan tek bir koğuşa nakledilmiştir. Başlangıçta beş mütehassıs doktora ancak beş yatak düşmüş, bilahare beş yatak on yatağa çıkarılmıştır. Halen bu kapasite ile çalışmaktadır. 

"Başlangıçtan itibaren Dogum'un tamamen kapatılması, Jinekolojinin muvakkaten kapatılması tekrar bir koğuş olarak açılması, bu koğuşun üç değişik servisin beraberce bulunduğu bir koğuşa naklindeki sakıncalar müteaddit defalar makamınıza ve umumi doktorlar toplantılarında servis sorumlusu olarak, tarafımdan size, izah edilmiştir. 

"Başlangıçta izahlarımız sadece dinlenmiş, fakat fikir ve düşüncelerimiz hiç bir zaman nazari itibare alınmamıştır. Hatta hastane çalışması ve hastalara yardım ve bakım açısından bu değişiklikler ve nakiller bizlere haber verilmeden yapılmıştır. 

"Son aylarda makamınızda sizinle görüşme imkanlan tamamen kalkmış, isteklerimi anlatmak mümkün olmamıştır." 


Suçlular 


ve güçlüler!.. 


Vakıf Gureba'da neler oluyor? Vakıf Gureba'da alabildiğine başıbozukluk almış, yürümüş. 
Yolsuzluklar, baskılar ve zoraki 


uygulamalar... Güçlü ve suçlu bir başhekim. Ve, ardındaki gizli güç. 

İnsan hayatı, sağlığı. . . Hastane kerestelerinden hazırlanan mobilyalar, başhekime ve idari müdüre hazırlanan divanlar, pingpong masaları... Çiğnenen danıştay kararları ve hastanede umutla tedavi bekleyen hastalar; ölüme terkedilmiş hastalar... 


IMF'nin Batı Masası Direktörü Whittom arasındaki görüşmeden sonra kesinlik kazanacağı bildiriliyor. 

Öte yandan, Türkiye ile IMF arasında yapılacak yeni stand-by anlaşmasının genel niteliklerin de son düzeltmeleri yapmak amacıyla Merkez Bankası'nda (o genişletilmiş bir toplantı yapıldı. 
Toplantıya Maliye Bakanliğı, DPT Müsteşarlığı ve Merkez Bankası üst seviye yöneticileri katıldı. Görüşmelerde IMF 


Tarihsel buluşmaya ne oldu? 


İşadamları yeni bir örgütlenmeye gitmişler. 
“Türkiye Sanayi Odaları ve Sanayi Yoğun Ticaret Odaları" adıyla bir kongre toplamışlar. 
Kongreden sonra bir de bildiri yayınlamışlar. 
Bildiride sosyal ve ekonomik sorunların tehlikeli boyutlara ulaştığını söylemişler. Bu gelişmeler karşısında "hür demokratik parlamenter sistem içinde, ön yargılardan arınmış, yapıcı, olumlu ve gerçekçi bir zihniyetin ülke yönetimine hakim olması için başta sayın Cumhur- bakanı olmak üzere tüm ilgilileri uyarıyor ve göreve davet ediyoruz" demişler. 

İşverenlerin başka bir kuruluşu olan TÜSİAD da (Türk Sanayici ve İşadamları Derneği) bazı gazetelere ilan vererek, ekonomik gidişten memnun olmadığını belirtmiş. 

Sanki işadamları bütün bunları Türkiye taribinde ilk defa söylüyorlar. 

Sanki işadamları ekonomik durumdan memnuniyetsizliklerini ilk defa açığa vuruyorlar. 

Bu bildirilere karşı bir fırtına, bir kıyamet. 

Başbakanın Orhaneli Termik Santralini açarken yaptığı ve tamamen işadamlarını hedef alan konuşmasınınher tarafından öfkeye kapılmışlıgın çelişkileri dökülüyor. k 

-Sizi savcılığa vereceğim. TÖB-DER, POL-DER siyasete karışamaz diyordunuz. Kendiniz siyasete karışıyorsunuz. Savcılığa şikayet edece- 


im. 
È İyi ama, POL-DER 'i kapatan siz, 'POL-DER'e nasıl tırpan attım ama" diyen sizin İçişleri Bakanınız İrfan Özaydınlı. Parlamenterlerinizin, TÖB-DER'in Rus Beşinci Kolunun eline geçmesi için gösterdiği gayrete göz yuman da siz. 

Şimdi nasıl oluyor da birdenbire POL-DER' ci, TÖB-DER 'ci kesiliyorsunuz? 

İşadamlarının bugüne kadar siyasete karışmadıkları birtek gün olmadı. Üstelik onları siyasete karışsınlar diye teşvik edenlerin başında siz geliyorsunuz. 11 bağımsızla hükümet kurmak için onlardan desteği siz aldınız. Önlem paketi denilen zam kazıklarına tepki az olsun diye onlardan desteği siz aradınız. İşadamlarıyla yaptığınız görüşmeye "tarihsel buluşma" adını siz taktınız. Şimdi, Demirel zamanında söyledikleri lafları, sizin zamanınızda da tekrarlayınca, ekonomik gidişten memnun olmadıklarını belirtince, nasıl oluyor da işadamları savcılığa verilecek duruma geliyor? Kaygı ve endişelerini kapalı kapılar ardında, Başbakanlıkta gizlice söyledikleri zaman iyi oluyor da, kamuoyuna açıkladıkları zaman mı kötü oluyorlar? 

—Tam IMF ile anlaşmak üzereyken bizi kredi kaynaklarına jurnallediler, "bunlara kredi verilmez" dediler! 

İyi ama, Demirel'de aynı şeyden şikayetçi. 
O da diyor ki, bu hükümetin başı bizi "kredi verilmez" diye batıya jurnalledi. Bu ülkede koltuğa oturanlar jurnalleme yoluyla mı düşürülüyor, yoksa işi kıvıramayanlar "beni jurnallediler de ondan yapamadım” demeyi adet haline mi getirdiler? Bu da izaha muhtaç bir çelişki. 

—Bu devlet, işadamlarının muhtırasıyla hükümet düşürmez! 

Burda artık bir aczin, iflasın ifadesi var. Hükümetin ülkeyi yönetemediğinin itirafı var. 

Başbakanın işadamlarına çatan konuşmasında dökülen çelişkiler çeşitli şekillerde yorumlanabilir. 

İşadamlarından kaybettiği desteği geri almak istiyor denebilir. "Ben birşeyi devletleştirmedim, üstelik Batıyla ilişkiyi geliştirıyordum oyun bozanlık etmeyin" demek istediği düşünülebilir. 

1 Mayıs yüzünden, Rusyacıların yönelttiği 
saldırılardan ürktü, cambazlıkta ipten düşmeyelim diye yeniden denge kurmaya çalışıyor, Sovyet Büyükelçisinin yanında Sovyetler'le ortak yatırımın açlışında işadamlarına saldırıyor denebilir. 

Nihayet, bu bir kurultay yatırımıdır, solculuk ve anti-emperyalistlik taslayacak, "bakın işadamları hükümetimizi yıkmak istiyor" diyecek ve kurultaydaki muhalefeti etkisizleştirecek diye yorumlanabilir. 

Bu yorumların hepsi birden aynı anda doğru da olabilir. Hepsinin de sonucu aynı yere vanyor. 

Ülkeyi ve halkı düşünmeme, Şantajla, dengeyle durumu idare edip götürme. 

Öyle olunca da "tarihsel buluşma" oluyor size "tarihsel kapışma"... 


Sovyet Jeoloji 
Bakanı Kozlowski bugün Ankara” ya geliyor 


SİMDİ ISRARLA 
SORUYORUZ: 


Danıştay kararlarını 


ayaklar altına alan, 


klinikleri keyfi kapatan, hastaları hastaneden 


kovma cüretinde 


bulunan ve hastalardan 


zorla para alan 
Başhekim 


Mazhar Özman'ı 


kim koruyor, arkasındaki gizli güç kim? 


BITTI 


il E 


ye sunulacak ''niyet mektubu" taslağının ele alındığı öğrenildi. 

Bu arada IMF ile yapılan görüşmelerde DPT ile Maliye Bakanlığı uzmanları arasında anlaşmazlık çıktı. Özellikle DPT ve Maliye Bakanlığı uzmanları arasında "'görüş ayrılıkları"' ve "konuya sahip çıkma" tutkusu üzerine çıktığı bildirilen tartışmaların zaman zaman IMF uzmanlarının arabuluculuğu ile yatıştırıldığı öğrenildi. Buna göre, yapılan görüşmelerin birinde, IMF tarafından eleştirilen 1979 yılı bütçesi üzerine Maliye Bakanlığı uzmanları gerekli savunmanın DPT tarafından yapılmasını istedi. DPT uzmanları ise bütçenin Maliye Bakanlığı'nın so- 


rumluluğunda olduğunu ` 


ve onların savunması gerektiğini söylediler. Çıkan tartışma IMF uzmanları tarafından yatıştırıldı ve toplantıya bir başka gün devam edilmesi önerisinde“ bulunuldu. 
Maliye ve DPT uzmanları arasındaki görüş ayrılıkları üzerine Türkiye, 
IMF toplantılarına müsteşarlar düzeyinde devam &dilmesi kararlaştırıldı. 


ANKARA (ÖZEL) 


Sovyet Jeoloji Bakanı Kozlowski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya geliyor. Beraberinde uzaydan çekilen fotoğraflarla yapılmış olan Türkiye'nin petrol haritasını ve buna ilişkin bazı raporları da getiren Sovyet Jeoloji Bakanı ile Baykal'ın, Ruslara Türkiye'de petrol arama imtiyazı veren bir anlaşma imzalayacakları belirtiliyor. 


, Türkiye ile Sovvetler Birliği arasında daha ön- 


rınca Kus petrol uzmanları mart ayında Türkiye' 
ye gelerek bu konudaki bütün bilgi ve belgeleri incelemiş, ayrica askeri nitelikteki bazı haritalar üzerinde inceleme yapma istekleri de Genelkurmay tarafından reddedilmişti. 


'Lürkiye'deki Sovyet Elçiliği mensupları, Kozlowski'nin getirdiği haritadan, Türkiye'de "bol miktarda petrol bulunduğu"'nun  anlaşıldığımı! 
öne- sürüyorlar. Bu iddia, Rusların, "sizde çok petrol var" diyerek Türkiye'den petrol arama imtiyazı koparma olarak de- 


ce varılan anlaşma uya- (o gerlendiriliyor. 


üss adayı 


GENEL YETENEK ÖĞRETMENİ celal aydın'ın yeni kitabı çıktı! 
1979 sınavına yönelik 
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Taksim Sanat Galerisindeki sergisi 18 Mayısta kapanacak olan 


GÜROL SÖZEN: 


“Kurtuluş Savaşımızın iç dinamiğini atlarla simgelemek istedim” 


SEZİ NUHRAT 


— Seninle biraz konuşalım mı? 
— Tabii ne üstüne? 


— "1919-23 Destan" 
üstüne, "Korku, Tedir. 
ginlik ve Kuşku" üstüne "Erotizm" üstüne ve çiağaçlar, atlar, 
“sular ve renkler üstüne... 

— Resimlerim üstüne 

yar 

- vet resimlerin üstüne 


Gürol Sözen ilk ser- 


gisini 1960'ta açmıştı. 
O zamanlar Kadıköy'de 


bir kitapçı vardı, kitap- 


çının üstünde bir galeri, 


— İkinci olarak da Beyoğlu'ndaki Şehir Galerisinde açtım. Bugüne dek birbirini izledi sergiler, 


— Hepsi kaç sergi? 
— Hepsi 15 sergi oluyor kişisel. 


Katıldığı toplu sergilerin sayısı 20'yi aşmış. 


Bu arada 1967'de Paris" 


heykel'de Saim Bugay da var bu bienalde. 


— Aslında o sıralarda -1960'larda-Batı etkisi altında resim yapıyordum. Yani nasıl edebiyatla ilgilenen kişi ilk anda şiir yazıyorsa, bende Oo sıralarda bir 
Van Gaugh, bir Gaugain bir Lautrec etkisi vardı. Onların tuşlama biçimini kullandım. O günlerde Anadolu kadın tipleri ilgimi çekiyordu ve desenle cok yakından ilgiliydim ve deseni çok seviyordum. Özellikle sıcak lekelerle, tuşlarla, aynı Gaugain'deki, Van Gaugh'deki gibi figürler, portreler vardı ilk sergimde. Ayrıca o sıralarda resimlerin altına birtakım anlatım biçimleri de koyuyordum. Diyebilirim -ki, ilk sergilerimde edebilik ağır basıyordu, ama desen açısından da belirli umutları barındırıyordu. 


Sonraki sergilerinde bu etkilenmelerden kendini kurtarmış ve ülkemizin toplumsal ya- 


kendi yapısı içinde direnen birtakım figürler vardı. İnce uzun vücutlar vardı. Belki özellikle onları hatırlarsın. b 

— Evet, yay gibi vücutlardı onlar. 


— Eller büyümüştü, vücutlar dediğin gibi yay gibiydi. Ve ayrıca yüzlerde birtakım parçalanmalar vardı. Sonra güneş simgesi vardı, Bir dönence gibi o zaman güneşi çiziyordum sťrekli olarak. Güneşi ben doğanın ve yaşamın bir simgesi olarak kullanmaya başladım. Sürekli hareket eden bir güneş bu. Zaman zaman merkezi bir figür olarak, zaman zaman dışında kalan. Renk olarak da ilk 


etkilenmelerin tamamen kalktığını kendi arayışımın başladığını söyleyebilirim. 1965' 


lerde giderek bugünkü resmimi oluşturan ilk çalışmalarım başladı. 
O sırada elimde içten çıkmalı bir köylü bıçağı vardı. Onunla ben bir 7- 
8 yıl çalıştım. Bu spatülle oçalışma benim resmime çok uydu. Ge- 


te Uluslararası Genç Sanatçılar Bienali'ne katılmış, Mehmet Güleryüz, Alaattin Aksov'la birlikte, Fotoğrafta Ersin Alok, Gültekin Cizgen, 


pısı içinde biçimlenen insanlarımızı getirmiş. 


Yani 


niş yüzeyler çekebiliyordum Kıvırcık desene yöneldiğim için, onu rahatlıkla okullanabili - 


gündeme 


yordum. Ve bu türden bir sergi oluşturdum. 


genelinde 


Sözen'in Kurtuluş Savaşı"'nı konu alan tablolarından bir» 


Berlin” de 

Ergin İnan'ın do katıldığı 

karma sergi 

ilgi gördü 


Sürrealist tarzda resim yapan üç çağdaş ressam, Berlin'de November (Kasım) galerisinde. nisan ayı sonlarında bir ortak sergi açtılar. Jörg Schmeisser, Leopold Peer ve Ergin İnan'ın katıldıkları sergi Berlin sanat çevrelerinde ilgiyle karşılandı. 


Sergiyle ilgili olarak Berlin'de yayınlanan (Akşam gazetesinde yer alan Philip Peter Schimdt imzalı yorumda hepsi de 40 yıllarında doağan bu üç ressamın eserleri 'Sınırsız ve sonsuz bir panorama içindeki ilginç fantaziler olarak tanımlanıyor. 


Jörg Sehmeisserin resimlerinde Japonya'da uzun süre kalmasının setkilerinin görüldüğünü belirten “Yorumcu, daha sonra Ergin İnan için şunları vazıyor: 


“Münih te Mac Zimmermann'ın bir öğrencisi olan Türk ressamı Er- 


© SunaKorat, 
© Yunanistan'da 
© konser verdi 


Istanbul Devlet Operası'nın tanınmış solistlerinden Suna Korat'ın Atina Konser Bürosu tarafndan düzenlenen. resitali dün akşam yapıldı 

Korat'ın Bach, Haendel, Doni- 

:zetti, Rossini, Cemal Reşid Rey, Pallandios, Verdi, Glinko, Çaykovs- ki ve Dvorak'ın eserlerinden oluşan bir program sunduğu bildirildi. 
5 Suna Korat'ın ayrıca, önümlzdeki dönemde Atina Devlet Operasında temsil edilecek olan "Traviata" ve "Anna Bolena" operalarına katılmak üzere çağrı aldığı belirtiliyor. 
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oluyor." 


Kulübünün birkaç gün sürecek folklor gösterile- 


bugün ve 18 Mayıs Cuma günü 20. 
00'de, 19 Mayıs Cumartesi günü de 19.00'da başlayacak. 


ERGİN İNAN 


gin İnan, oldukça ince resimleri, aguarelleri ve boyalı çini mürekkebi çalışmaları ile adeta 'yazı yazıyor’ . 
Fantazi ülkesine izleyiciler için kavranması biraz zor olan yerli veİsla- mi bir unsur getiriyor. 


“İnan'ın büyük ölçüde içe dönük fantazisi daha tabloların adlarında göze çarpıyor: 'Arkadaşlar için bir mektup'ya da 'Niçin resim yapıyorum' gibi başka bir evrenden haber veren adlar bunlar. 


Yüzlerin ve şekillerin çözülmesinde uzaktan uzağa Heinz Ottersani çağrıştırıyorum. Yapısal düzende ve :sürecin' anlarını yakalama ustalığında onunla bir benzerliği var. Ama Otterson'da ironi olan şey İnan'da yorumlara açık bir gizem 


g 


Boğaziçi 
Üniversitesinde folklor gösterileri 


düzenleniyor 


Boğaziçi Universitesi Folklor 


bugünden başiayarak 


Türkmenler yayınlanan 'Yurt" adlı haftalık gazetenin 4 Ma- 


Sözen'in y 


— Erotizm adı altında iki sergi açmıştın daha sonraları? 

— Evet, bu konuyu seçişimin nedeni, erotizmin toplumsal yapı- nın bir ürünü olmasındandı. Ondan da öte çok plastik öğeler taşıyordu. O sıralarda yine bugünkü resmime dayanak olan renkleri aramaya başladım. Anadolu kadınının giyiminde- ki zıt renklerdi bunlar. 
O zaman moru, kırmızıyı denemeye başladım 
O sergilerden sonra da boya katları arasında derinlik sağlayan öğeleri buldum. 


— Nasıl? 

— Yani spatülle birinci katı çalışıp , ondan sonra kazıyıp, tekrar ikinci katı çalıştım Böyle böyle 7-8 tabaka üst üste gelip kazındığı zaman alttaki renkler çıkmaya başlıyordu. 
Bunun bir on yıllık se rüveni var 


— Ya"1919-23 Destan" 
— Kurtuluş Savaşı olayı ilgimi çekiyordu. 
Nedir bu olay? Mütagallibesi var, köylüsü var, bürokratı var. Bu ortam içinde savaşa kimler katıldı, nasıl katıldı. hangi yürekle katıldılar, nereye kadar katıldılar? Uzun sü- 


re okudum, filmler izle ' 


dim. O zaman temelinde 'bir dinamik 'unsur buldum. Simge olarak atları aldım. Atın anatomisi çok zor. 
Uzun süre desen olarak, tire olarak, kurşun kalemle onu yakalamaya çalıştım. Atın çeşitli anlarını, yani her an de ğişebilen yanlarını bulmaya çalıştım. Sonra düşündüm ki, Kurtuluş 
Savaşı için at bir simge olabilir. Başka simgele rim de vardı. Hızı soyut olarak aldım. Kuvayı Mılliyecileri aldım. 
Bir ulus savaşıyordu ve çok haklı bir savaştı bu. 
Amacım bir savaşın kanlı yanından çok, onun iç dinamiğini yakalamak, devingenliğini 


hızını, süregelen yanını almaktı. 

Gürol Sözen'in bu resimleri Cumhuriye- 


tin 50. yılı dolayısıyla Türk Tarih Kurumu tarafından özel albüm olarak basılmıştı. Türkiye" 
de ilk kez böyle bir al büm o oluşturuluyordu 


apıtlarından bir örnek 


ve bir sanatçı için övünülecek bir olaydı bu. 


— Ve sonra "Korku, Tedirginlik ve Kuşkuya 
Dair" diye bir yağlıbo- ya sergisi düzenledim. 
Amacım toplumda gözlediğim tedirginlik ve kuşkuyu resimlemekti 
Son sergim aslında bütün bunların biriktiği, yoğunlaştığı bir H 
Teknik olarak aradığr mın belirli bir dönemece geldiğini vurguladığım bir sergi. Özellikle dipten çıkardığım le ke dokusu, ışık doku: 
su, renk dokusu; bütün bunları bu sergide çözebildim. Yalnız bu burada kalacak demek değil. 
Bir resim olayına yaklaşabilmek için, konuyu en iyi anlatabilme biçimini bulmak gerekiyor. Çünkü iyi bir şey söylemek, soluklu bir şey söylemek istiyorsanız, bunu çok iyi anlatabilmeniz gerek. 


— Bu son serginde neyi anlatmak istiyorsun? 

— Doğada heşey kvpırdıyor. Çiçekler, ağaçlar, atlar, renkler, sular kıpırdıyor. Herşeyin, düşüncenin bile hareket halinde olması değişebilen bir yanı simgeliyor benim için. Bu devingenliği içerik olarak vefmek istiyorum. 
İşçileri, köylüleri sloganlaştırabilirdim, ama bunu seçmedim. Bu devingehlik, bu hiz, b ir papatyada bile anlatılabilir, O nedenle bu sergimde çicekleri aldım. Gene atları aldım bir simge olarak. Köylü kadınları aldım. Sohbet eden işçileri aldım.Onların sohbetindeki derinliği vermeye çalıştım Yani özetlersem ışık, gölge ve leke üçlemesi içinde, sürekliliği simgelemeye çalıştım. 


— Yani yaşamı? 

— Evet, çok doğru, 
Çünkü bir yerde nesneleri yaşam biçimi içinde ele alıyorum. Herşey doğabilir, yaşayabilir, ölebilir, devrimci yanını sunabilir. Bir çiçekte bile bu vardır. Ben bunu mümkün olduğu kadar fazlalıklardan arıtarak yaptım. Onun dinamik yanını, eskimeyecek yanını göstermek istedim. Herşey değişiyor, doğa da değişiyor. Bu değişenlerden kesitler aldım. 
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“Yurt” gazetesinin Küpurü 


İnci Aral'ın 


bir öyküsü 


Irak'ta yayınlandı 


ri düzenlediği bildirildi. Öyküleriyle tanıdıgımız o İnci Aral'ın 

Boğaziçi Üniversitesi Tiyatro Sa- "BESLENEN" adlı öylonunda yapılacak olan gösteriler (o küsü Bağdatta Iraklı 


tarafından 


EZ SEMER 


yıs 1979 tarihli sayısın- 


da yayınlandı. 
Önümüzdeki gün - 

ierde — Aral'ın bir 

kaç - hikayesinin daha 


aynı dergide yayınlanacağı öğrenildi. 


toplumla birlikte 
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İHALELER, AYLARCA SÜREN YAZIŞMALAR, GİDİP GELEN EVRAKLAR, BİRBİ 


RLERİNDEN HABERSİZ 


(Aydınlık 


MİMARLAR, iKi YILDIR NE OLDUĞU BELİRLENEMEYEN “TARİHİ” ESERLER 1973'te inşaatına başlanan salon hâlâ bitmedi... 


©1973 yılında yapımına başlanan 


İstanbul Erkek Lisesi pansiyon ve salon 


inşaatı, tam bir “Yaşar ne yaşar, ne yaşamaz” hikayesi yaşıyor 


İZZET SEFA 

İhaleler, aylarca süren yazışmalar, gidip gelen evraklar, o birbirlerinden habersiz mimarlar, iki yıldır ne olduğu belirlenemeyen "tarihi" eserler... 
1973 yılında yapımına 
başlanan İstanbul Erkek Lisesi pansiyon ve salon inşaatı tam bir "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz” hikayesi yaşıyor. Bu gidişlel978'detamamlanması 


gereken inşaatın 1980- 
1982 yıllarına kadar tamamlanması da şüpheli. 

İnşaata 1973 yılında 4 
milyon ihale ile başlanıyor. Ancak bir süre sonra arsada bulunan bir “tarihi eser" nedeniyle yapım durduruluyor. Durum Bayındırlık Bakanlığına bildiriliyor. Bayındırlık Bakanı da konuyu Anıtlar Yüksek Kuruluna bildiriyor. Anıtlar Yük- 


Kursa katılan öğrenciler toplu halde 


İSTANBUL JUDO 
KURSLARI 3. DÖNEM ÇALIŞMALARI BAŞLADI 


©Anadolu Spor Tesislerinde yapılmakta olan üçüncü dönem çalışmaları için kayıtlar devam ediyor 


YILMAZ SENEMOGLU 
İstanbul Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünün açmış olduğu Judo kursu üçüncü dönemine başladı. 
1978'in Mayıs ayında açılan kursa 200 kadar 


öğrencininolduğu kurslara 
50 öğrenci sürekli olarak 
katılıyor. 

Anadolu Spor Tesislsrine yapılmakta olan üçüncü dönem kursları için kayıtlar devam ediyor. 


Çıksalın takımı, geçen hafta Bozkurtspor ile yaptığı maça itiraz edecek 


Çıksalın takımı, geçtiğimiz hafta Şeref Stadın- da Bozkurtspor ile oynadığı maçta Bozkurtspor- da yer alan, Feridun Halis isimli futbolcunun, gerçek Feridun Halis olmadığını iddia ederek, 
Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü İtiraz Komisyonuna baş vuracaklarını açıkladılar, 

Konuyla ilgili olarak Çıksalın Kulübü yöneticileri gazetemize şu açıklamayı yaptı: 

"Bilindiği gibi her iki takımda D grubunda kü- 


mede kalma mücadelesi veriyor, Ancak, Bozkurt Kulübü, sportmenliğe ters bir tutum almıştır. 
Karşılaşma öncesi yaptı ğımız itirazlar hakem tarafından dikkate alınmamış ve hakem maçı oynatmıştır. Biz, Ferudun Halis'i tanıyoruz. Ancak, bu maçta oynayan Ferudun Halis değildir." 

İtiraz Komisyonu Çıksalın Kulübünün .itirazını haklı bulduğu taktirde Bozkurtsporun kümede kalma ihtimali ortadan kalkacak. 


sek Kurulu bir süre sonra yapılan bir kurul toplantısından sonra Fulunan eserin, tarihi bır niteliği olmadığına karar veriyor. 
Bütün bu işler yapılana 
kadar yaklaşık olarak 1 
yıllık süre geçiyor. 

Alınan karardan sonra salon yeniden ihaleye çıkarılıyor. Başka bir şir- 


Yıllardır bir türlü bitirilemeyen salon inşaatının son durumu 


ket ihaleyi 23 milyon liraya alıyor. İnşaat devam ederken tekrar "tarihi" 
bir esere rastlanıyor. Bayındırlık Bakanlığı tekrar durumu Yüksek Anıtlar Kuruluna bildiriyor. Yüksek Anıtlar Kurulu, Bakanlıktan "tarihi" eseri gösteren röleve istiyor. 
Ancak bir türlü Bakanlık- 


sr e 


tan Yüksek Anıtlar Kuruluna istenen röleveler gelmiyor. 

Bu konu üzerinde kesin bir karar alınamadığı için de salon inşaatı bir türlü (o tamamlanamıyor. 
Öğrenciler ise merakla salonun ne zaman tamamlanacağını bekliyorlar. 


ULUSLARARASI 19 MAYIS JUDO TURNUVASINA KATILACAK EKİPLER BUGÜN BURSA'YA GELİYORLAR 


© Turnuvaya Cezayir, Tunus, Mısır, Libya, Italya, Bulgaristan ve Türkiye katılıyor 


ANKARA(ÖZEL) 

18-19 Mayıs günlerin- de yapılacak 19 Mayıs uluslararası judo şampiyonasına katılacak ekipler bugün müsabakanın yapılacağı Bursa'ya geliyorlar. 

Turnuvaya Cezayir, 
Tunus, Mısır, Libya, İtalya, Bulgaristan ve Türkiye katılıyor. Türkiye turnuvaya üç ayrı takımla katılacak. 

Judo Milli takımında yer alan sporcular şunlar: 

60 Kg. Mustafa Seren, 
Ahmet Özdemir, Osman 
Bor. 


65 Kg. Ömer Erol, 
Muzaffer Sudan, Enver 
Ölçün. 

71 Kg. Mustafa Balcı, 
Mehmet Özçakmak, 
Mehmet Yetkin. 

78 Kg. Ahmet Kanbur, 
Namık Eyuboğlu, Nezih Kılıçaslan 

86. Kg. Resul Yolcu, 
Salim Başbuğ, Ahmet Köseoğlu. 

95 Kg. Kemal Korucu, 
Kamil Korucu, Veli Yılmaz. 

Ağır. Ayhan Bahçe, 
Süreyya Girgin, Metin Orgarum 

Judo ve Tekvando Fe- 


derasyonu Genel Sekreteri Ercan Yılmaz Turnuva hakkında şunları söyledi: 

“Bu turnuvanın birkaç amacı var. Bunlardan birisi Akdeniz Oyunlarına hazırlanmak, ikincisi Orta Doğu ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek. Ayrıca bu turnuvaya İtalya" nın katılması ülkemiz ile sıkı ilişkiler içinde oldugunu gösterdi. 


Bir de üçüncü amacımız 19 Mayıs gençlik ve 
Spor bayramının şanına yakışır organizasyon düzenlemekti." 


“Sahaya girerken kendi futbolcumuza ücret ödemek zorunda kalıyoruz” 


Bozkurtspor 


Kuruluş yılı 1949 olan Bozkurt, kurucusu Ali Rıza Bozkurt'un soyadını almış bulunuyor. 

İlk kurulduğu dönemlerde, vo- 


leybol, basketbol, atletizm dallarında faaliyet gösteren Bozkurt, daha sonra, maddi olanaksızlıklar nedeniyle bu şubelerini tasfiye etmiş. 
Birinci amatör kümede fealiyet göstermeye başlayan Bozkurt, 1967'de ikinci kümeye düştü ve halen bu kümede, Bozkurt'un (A) takımından başka, jinyör ve genç takımı da gençler ve jinyörler liginde mücadele ediyor. 

Bozkurt Spor Kulübünün en önemli sorununu, Kulübün ikinci başkanı Hayrettin Tüken şöyle dile getiriyor: 

"Kulübümüz, adını, kurucumuz A.Rıza Bozkurt'tan almıştır. Her hangi bir siyasi amacımız olmadığı halde, hakkımızda bir takım, yanlış değer yargılarına varılmıştır. 

Bölgeye gidiyoruz, ilgi göstermiyorlar. Sahaya çıkıyoruz, seyircilerin haksız protestolarına, hakemlerin ayrıcalıklı politikalarına kurban ediliyoruz. Adeta bize karşı bir kin oluşmaktadır. 


Biz, ilk planda spor camiasından, hakkımızda duyulan bu yanlış kanı- ya son verilmesini diliyoruz. Hepimiz emekçiyiz. Dostça mücadele etmeyi istiyoruz." 

kinci başkan Hayrettin Tüken, amatör spora gösterilen ilginin yetersiz olduğunu, stadlara girerken kendi futbolcularına ücret ödemek zorunda kaldıklarına değinerek, profesyonel kulüplerin, amatör kulüplere karşı uyguladıkları politikanın önüne geçilmesi gerektiğini, ifade etti. 

Bozkurt 'Spor Klübünün kendine ait bir sahası olmasına rağmen, Vakıflar Müdürlüğü mahkeme kararı ile sahaya el koydu. Saha,şimdi mezarlık haline getirilmiş durumda. 
Bozkurt Spor Kulübü şu anda yeni bir saha bulmaya çalışıyor. 

Kulüp ikinci başkanı Hayrettin Tüken, son olarak, tertip komitesi- nin hatalarına dikkat çekti ve liglerden iki takımın düşürülmesi kararının, kendilerine geç tebliğ edildiğini, bu kararın amatör kulüpleri zor- durumda bıraktığını, kararın yeniden değerlendirilmesini istediklerini ifade etti 


16 Mayıs 1979 


(Baştarafı 1. sayfada) 


kaynak olabilir, hem de uluslararası destek sağlayarak dış politikada etkili olmaya neden olabilirdi" dedi. 


Toplumcu Kurtuluş 
Partisi Genel Başkanı, zirvenin sonuç getirici 


etkiler yaratamayacağını öne sürerek, Kipriyanu' 
nun, Sovyetler Birliği'nin etkisini kullanarak denge kurmaya çalıştığına dikkat çekti, Bağlantısızların Kıbrıs meselesinde pek fazla etkili olamamalarını Vietnam'ın ve Küba'nın yarattığı iç sorunlara ve bunların giderilmesi için harcanan çabalara bağlayan Durduran, Kıbrıs Türk Yönetiminin tutumunu da eleştirdi. 

Durduran'ın zirve konusundaki görüşleri şöyle: 

"Doruk öncesi Rum Yönetiminin tavrı Kıbrıs sorununu çözmeye değil istismara yöneliktir. Sorunu çözmek yerine Türkiye'ye karşı kullanmak amacıyla davranmaktadırlar. Makarios-Denktaş uzlaşmasını Birleşmiş Milletler kararları ışığın- da yorumlamak diye tanımladıkları eylemlerinin arkasında yatan düşünce budur. 

Bizim taraf ise her zaman olduğu gibi Rum politikasına tepki olarak davranış saptamaya devam etmektedir. Diyebiliriz ki, tepki politikası karakter olarak onların davranışlarına benzeme- ye adaydır. 

Ne yazık ki, Türk Yönetiminin ısrarla istediği doruk için bu yüzden tutumu karanlıkta kalmıştır. Sonuç getirici etkiler yaratmasını ummak zordur. 

Türkiye'nin dış politikasının olumlu etkileri ve Yunanistan'ın da yumuşatması geçerli olacağa benzememektedir. Çünkü bu etkilere ve Batılıların girişimlerine karşı Kipriyanu Sovyetler Birliği" 
nin etkisini kullanarak dengeler kurmağa çalışmaktadır. 

Geçmişte bunu bağlantısızların etkileri ile de birleştirerek başarıyla kullanabilmişlerdir. Bağlantısızların bu olaydaki etkilerinin zayıf olması 
Rum Yönetiminin şansını daha da artırmaktadır. 
Çünkü Ecevit politikası- nın hedeflerinin bağlantısızlarca belirli ölçüde de olsa desteklenme olasılıkları vardı. Ancak Vietnam'ın ve Küba'nın yarattığı iç sorunları gider- 


18.30 HABERLER 
18.35 ARI MAYA 


TELEVİZYON 


19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA 

19.30 TURK HALK MÜZİĞİ (Tuğrul Şan 20.00 BİR KONU BİR KONUK 

Programda Jülide Gülizar'ın bunalım içindeki günümüz gençlerinden biriyle, gençliğin eko- 


meye çalışan bağlantısızlar hareketi dış politika etkinliğini biraz yitirmiş bulunmaktadır. 

Türk Yönetiminin dış politika planlamasından yoksun olması bağlantısızlardan destek aramamızı olanaksızlaştırmaktadır. Örneğin Waldheim" 
in Rum Yönetimine sunduğu gündem önerisinde yer alan ve "ekonomik ve siyasal alanlardaki ilişkileri normalleştirmek için başlangıç önlemlerini görüşecek ayrı bir kurulun oluşturulmasını desteklemek hem soruna yardımcı olacak gelişmelere kaynak olabilir, hem de uluslararası destek sağlayarak dış politikada etkili olmaya neden olabilir. 

Toplumcu Kurtuluş 
Partisi olarak bu tür öneriyi iki yıldan beri yapmaktayız. Ancak iktidara kabul ettiremediğimiz gibi Rum Yönetimi de Kıbrıs sorununu çözmeye hazır olmadığı için şiddetle reddetmiş bulunmaktadır. Toplumlarn ayrı tutulmalarından ve çatışmalarından yararlanılmaya çalışılmaktadır." 

WALDHEİM'İN PLAN 

SUNACAĞI HABERİ 

YALANLANDI 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in, 18 Mayıstaki Denktaş-Kipriyanu zirvesine bir plan sunacağı yolundaki haberler yalanlandı. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü Basın sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında, böyle bir planın varlığından haberdar olmadığını söyledi. 

Waldheim'ın zirve toplantısına bir plan sunacağı şeklindeki haberler Atina ve Kıbrıs Rum basınında yer almıştı. Ceşitli gazete ve dergilerde yayınlanan haberlerde, Waldheim'in Maraş kentinin Birleşmiş Milletler denetimi altında Rumların yerleşimine açılmasını ve Lefkoşe havaalanı- nın BM denetiminde trafiğe açılmasını isteyeceği öne sürülüyordu. 


ZİRVE İÇİN 
SON HAZIRLIKLAR 


Denktaş-Kipriyanu zirvesiyle ilgili son hazırbklar da tamamlanıyor. 
Genel Sekreter Waldheim'a, yaptığı temaslarla ilgili raporunu sunan Perez De Cuellar, Kıbrıs Özel Temsilcisi Galindo Pohl'la birlikte adaya döndü. 

Bu arada Kıbrıs Rum 
Ulusal Danışma Konseyi ve Bakanlar Kurulu ortak 


Toplumcu Kurtuluş Partisi €— 


toplantıya çağrıldı. Kıbris Rum kesimindeki siyasal partilerin temsilcilerinden oluşan Ulusal Danışma Konseyi ve Bakanlar Kurulunun ortak toplantısında zirvede takınılacak tavır konusunda görüşmeler yapılacak. 

Toplantıdan sonra bir açıklama yapılması bekleniyor. 


CHP Kurultayı... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
sının da çok iyi olmadığı, ancak bütün gruplarla belli düzeyde ilişkisi olduğu belirtildi. 


Ayrıca grupların hemen kurultayın başlangıcında bir güç gösterisine kalkısmaktan çekindikleri için, uzlaştırıcı bir isim üzerinde birleşebilecekleri (| bildiriliyor. 


içişleri Bakanı: 
”Suküneti 

sıkıyönetimsiz 

sağlamak için çalışıyoruz” 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 

İçişleri Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş "Sıkıyönetimin sağladığı sükuneti sürdürmek için yeni bir örgütlenmeye gitmek istiyoruz" dedi. 

İçişleri Bakanı beraberinde Org. Sedat Celasun oduğu halde Doğu ve Güneydoğuda sürdürdüğü geziyi tamamladı ve Diyarbakır'da bir basın toplantısı düzenledi. 


"Toplantıda İçişleri 
Bakanı Özetle şunları söyledi: Sıkıyönetimin genişletilmesinden sonra bölgede sükunet görülüyor. Bu sükuneti sıkıyönetimsiz sağlamak için yeni bir örgütlenmeye gidiyoruz." 


Ecevit, parti... 


(Baştarafı 1. sayfada) bildiriliyor. 

Son gelen haberlere göre tüzük değişikliğinin gündeme alınmasını isteyenlerin sayısı 500'ü aştı. 
Değişiklik için imza verenlerin sayısının 700'ü bulabileceği öne sürülüyor. 

Genel Başkana yakın evreler ise Parti Meclisi kurulması için getirilen bu tüzük değişikliğinin Olağan Kurultayda ele alınmasını sakıncalı gördüklerini, bunun için özel bir tüzük kurultayı toplanmasına gerek olduğunu söylüyorlar. 

Kurultayda bu görüşün Genel Başkan Bülent Ecevit tarafından dile getirilebileceği bildiriliyor. 


(Baştarafı 1. sayfada) yaparak WÜSİAD'ın bildirisi üzerine görüşlerini açıkladılar. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Başkanı Şinasi Ertan dün İzmir'de bir basın bildirisi yayınlayarak Ecevit'in işadamlarının demeci üzerine gösterdiği sert tepkiye karşı görüşlerini açıkladı. 

Bildiride şöyle deni- 


r: 

Vsayın başbakanımızın b» şikayetlerimizin devletin ve milletin yararına olmadığı görüşünden hareket ettiğini düşünmek bile istemiyoruz.Bu eleştiri ve öneriler hür teşebbüsün tamamının benimsediği görüşler ve düşüncelerdir. Ve doğru olduğuna asla kuşkumuz yoktur. Radyo ve televizyon gibi devlete ait kitle haberleşme araçlarındâ sürekli olarak tek yönlü yayın yapılması görüş ve önerilerimizin, kakamuoyuna duyurulması için bu yolun seçilmesini zorunlu kılmıştır. Yasal görevimiz olan ve kamu yararına olduğunu inandığımız bu konuları konuşmaya ve savunmaya devam edeceğiz." 

Ankara Sanayi Odası 
Başkanı Mehmet Yazar, dün basına yazılı bir açıklama yaparak, Başbakan'ın işadamlarına gösterdiği tepkinin haksız olduğunu belirtti. 

Yazar, açıklamasında şöyle dedi: 

"Hür demokratik rejim içinde tüm kesimler gibi, özel kesim de görüşlerini, sorunlarını her zaman gerek yetkililere gerek kamuoyuna açıklamıştır. Bu defa sayın Başbakanın haksız tepkisini, kendilerinin daha 


Sağmalcılar... 


(Baştaratı 1. sayfada) diyanın açıklamasınaan sonra, baskı ve tehditlerini daha da artırdı. 

Savcı Oktay Öngel 35 
gardiyanın açıklamasının yeraldığı 14 Mayıs tarihli gazetemizi cezaevine sokmadı. Bunun nedenini soranlara; Bu gazeteye bu haberleri kim gönderdi? 
Bu açıklamayı kimler imzaladı? Söylemezseniz hepinizi işten atarım" diyerek, gardiyanları tehdit etti. Gi 

Bu olay üzerine gazetemize açıklama yapan gardiyanlar savcının kendilerini tehdit ederek baskılarını sürdürmek istediğini ve yetkililerin bu durumla ilgilenmelerini istediklerini belirttiler. 


Mandalinci... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Hükümetin derhal çekilmesini ve yerine gelecek hükümetin AET'ye tam üye olarak katılma çağrısı yapmasını isteyen AP Muğla Milletvekili Arap ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin canlandırılmasının gerekliliği üzerinde de durdu. 


Şinasi Ertan... 


nomik, toplumsal olaylara bakışı, anarşi konusundaki teşhisler ve gençleri bunaltan nedenler üzerine bir söyleşisi sunulacak. 

20.30 HABERLER 

21.10 MİNİK KONSER 

"Saygın Sille” türküsünü Walter Strauss yönetimindeki Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu sslendiriyor. 

21.15 BARSELONA-FORTUNA DUSSEL-DORF futbol maçı. 

23.00 HABERLER 


TRTI 


05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 

07,30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.02 Kadın Dünyası 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Türkçe Sözlü Hafif Müzik 

11.20 Solistler Geçidi 

11.45 Türküler 

13.00 HABERLER 

14.32 Türküler 

15.40 Türküler Geçidi 

16.15 Beraber ve Sola 


17.02 akşama Uoğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf lafı açar 
19.00 HABERLER 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Türküler Geçidi 
21.02 Konuların İ çinden 21.45 Türküler 

22.40 Türküler 

23.00 HABERLER 
23.35 Türküler Geçidi 
00.02 Unutulmayanlar 


özetler 


i Sarkılar 01.05-05.00 Gece Yarısı 08.00 Açilış 17.00 Büyük Eserler 


08.20 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 
10.30 Uluslar ve Biz 
10.50 Türküler 

11.40 Yaşayan Hukuk 
12.00 Küçük Konser 
12.20 Şarkılar 

13.00 HABERLER 
13.30 Olayların İçinden 14.30 Çeşitli Müzik 
15.00 Türküler Geçidi 


TRT3 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 

10.30 Ülkeler ve Müzikler 

11.00 Öğleye Doğru 

12.06 Sizin İçin Seçtiktiklerimiz. 

16.00 Anıların Müziği 


18.00 Yurttan Sesler 


19.00 HABERLER 

20.00 Karma Fasıl 

20.45 Türküler 

21.00 Radyo Tiyatrosu 

22.00 Türküler Geçidi 

23.00 Türküler ve Oyun Havaları 

23.30 HABERLER 

23.35 Çeşitli Sololar 

23.55 Kapanış 


20.30 Caz Ustaları 
21.45 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 
22.00 Türkçe Haberler 
22.03 İngilizce Haberler 


23.00 Çarşamba Konseri 
24.00 Gece ve Müzik 


00.55 Günün haberlerinden 


18.30 Anıların Getirdikleri 


22.06 Gecenin Getirdikleri 


ABD ve Rusya'nın verdiği karar 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ra Türkiye'nin de katıldığını sanmasın. Kararı veren ve bu konuda bir ön anlaşma imzalayanlar ABD Dışişleri Bakanıyla, Sovyet Büyükelçisi Hükümet Christopher'in 1-2 konusuncakı önerilerine bazı itirazlarda bulunmuş. Hiç kimse bu itirazların bağımsızlığımızı koruma yönünde olduğunu sanmasın, Hükümet ABP' ye"peki, kabul" diyor , "yalnız Rusya'nın da okey'ini isterim," 

U-2 Casus» uçakları, Türkiye üzerinde uçarak, Rusya'yı dinleyecek ve fotoğraf çekeçekler. Hiç kimse bunun Türkiye'nin yurt savunmasıyla ilgili olduğunu sanmasın. U-2 ler, Rusya'yla Amerika arasındaki ve Türkiye nin menfaatleriyle hiç bir ilgisi olmayan SALT-2 Anlaşmasını denetlemek iddiasıyla uçuruluyorlar. 

SALT-2 Anlaşmasının ABD 


ile Rusya 


arasında Stratejik Silahların Karşılıklı Sınırlan- 


dırılması amacını taşıdığı (o söyleniyor. Sınırlandırılacağı iddia edilen silahların Türkiye'ye ya da Avrupa'ya yönelik olduğu sanılmasın. 
Bunlar menzili asgari 4 bin 700 kilometreden fazla olanlar. 

SALT-2 Anlaşmasının silahsızlanmaya ve dünya barışına hizmet edeceği iddia ediliyor. 
Bu iddiaların gerçeğe uygun olduğu sanılmasın. 
SALT-I barışa ne kadar hizmet etmiştir ki, SALT-2 de hizmet etsin. 

SALT-2 Sovyetler karşısındaki teslimiyetçiliğin, ABD'nin yatıştırma eğiliminin bir ifadesidir. SALT-2'den sonra, Sovyet sosyal-emperyalistlerinin silahlanması ve savaş tehdidi daha da artacaktır. SALT-2 barışa değil, savaşa yaramak tadır. 

Hükümetin tutumu ise, Rusya'ya boyun eğmek, Amerika'ya boyun eğmek, bağımsızlığımızdan taviz vermek, silahsızlanma ve barış aldatmacalarına Türkiye'yi alet etmektir. 

Türkiye, dünya halklarının gözünü külleyen detant oyununun sahnesi olamaz! 

Bağımsızlığımız üzerinde oyun oynanamaz. 
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önceki tutum ve beyanları ve fikir özgürlüğü anlayışı ile bağdaştırmamız mümkün olmamıstır. 

Bu arada işadamlarının CHP kurultayından sonra, "Geniş tabanlı bir hükümet" formülünü geçerli hale getirmek için çabalarını artırdıkları, kurultay sonucundan hoşnutsuzluk duyan bazı CHP'li parlamenterlerin istifasıyla oluşturulacak grup aracılığıyla yeni bir hükümet olanağının aranacağı ısrarla söyleniyor. 

Buna karşılık Başbakan Bülent Ecevit'in ise büyük tartışmalara sahne olması beklenen CHP Kurultayında ortaya çıkan bu durumdan yararlanarak partilileri etrafında toplamayı planladığı ileri sürülüyor. 

Öte yandan Ankara da temaslarını sürdüren Uluslararası Para Fonu 
(IMF) heyeti ise büyük bir dikkatle bu gelişmeleri izliyor ve hükümetin ne kadar dayanacağı nı kestirmeye çalışıyor. 

IMF Heyetinin hükümetin gidiciliğine aklının yatması halinde yeni anlaşmayı imzalamaktan kaçınabileceği bildirildi. 
IMF Avrupa Masası Şefi Whittom'un önceki gün 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile yaptığı görüşmede bu konuda zemin yoklaması yaptığı ifade edildi. 

Bu durum karşısında 


perşembe günü yapılması beklenen hükümet toplantısında kararna- 


me konusunda Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin ile Sanayi Bakanı Orhan Alp arasında tartışmalar olabileceği belirtildi. Ancak hükümetin perşembe günü toplanıp toplanamayacağı henüz kesinlik kazanmadı. 


ECEVİT: 
"İŞ ÇEVRELERİ 
YANILTILDI" 


CHP Ortak Grubunda bir konuşma yapan Başbakan Bülent Ecevit, işadamlarının bildirisi ve tutumuyla ilgili görüşlerini açıklarken, bazı çev relerin bir grup işadamını yanılttıklarını söyledi. 

Ecevit şöyle devam etti: 

“İç ve dış gelişmelerin oluşturduğu bu ortamda böyle boyutlarda paralı ilanlar yoluyla gazetelerde böyle açıklamalar yapmak büyük bir talihsizliktir. Bizim piyasa ekonomisinden uzaklaştığımız doğru değildir. 
Bir hafta-on gün öncesine kadar sürekli ilişki içinde bulunduk bu çevrelerle. 
Bunların tüm sorunları konusunda kendilerinden bilgi aldık. Ayrıca bunları işçilerle biraraya getirerek ortak bir karar aldık. Gelişmeler olumlu 


yönde iken böyle bir 

açıklamayı anlamıyorum. 
DEMİREL'IN 
KONUŞMASI 


AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, dün AP Grubunda yaptığı konuşmada, Ecevit'in işverenlerin muhtırasıyla ilgili sözlerini ''tehdit" ve 'şantai'' olarak niteledi. 
Demirel "'eğer kendilerini destekleyen bir söz olursa hemen etrafına altın çerçeve yaparlar. 
Hoşlarına gitmeyen bir söz olursa memleket ahalisne müstemleke idaresinin yaptığını yapmaya kalkarlar" dedi. 


FEYYAZ BERKER 


TÜSİAD Başkanı Feyyaz Berker'de yaptığı açıklamada "bizim ekonomik açıklamamızın herhangi bir siyasal amacı yoktur, 'Gerçekçi Çıkış Yolu' TÜSİAD'ın şimdi- ye kadar yaptığı faaliyetlerin bir devamıdır'' dedi. 


MADEN-İŞ, BANK- 
SEN VE BAYSEN 


Öte yandan Moskova yanlısı Maden-İş, Banksen ve Baysen Sendikalarının Genel Başkanları ortak bir açıklama yaparak TÜSİAD ve sanayi odalarının, hükümeti düşürüp, yerine faşist bir iktidar getirmek üzere kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını öne sürdüler. 


NURULLAH GEZGİN 


İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin, gazetemize yaptığı bir açıklamada bu konuda tarafsız kaldığını, fakat sanayi odaları yöneticilerinin yaptığı toplantının TÜSİAD'ın açıklamasıyla direkt bir ilişkisi olmadıgını belirtti. 


yam 


Ayıkla pirincin taşını 


(Baştarafı 1. sayfada) 
bacı gazeteci. 

Gerçekten de bugünkü hükümet kendisinin işbaşına gelmesiyle çok kısa bir süre içinde her türlü orunun kendiliğinden sona ereceğini, daha açık söylemek gerekirse, anarşinin duracağını, döviz akacağını, sanayinin dişlilerinin hemen döneceğini, Kıbrıs sorununun bıçakla kesilmişcesine biteceğini umuyordu. Kendisi bunu ummakla kalmıyor, etrafına da dalga dalga bu umudu yayıyordu. 

Bu hava oldukça geniş bir çevreyi sardı. Halkın büyük bir kısmı, bu arada işadamları da bu havadan etkilendiler. Hatta AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'i çileden çıkartacak demeçlerle hükümetten memnuniyetlerini açıkladılar. 

Ama bir süre sonra umutlar silinmeye, hayal kırıklığı görülmeye başladı. 

Üstelik hükümetin madenleri devletleştirmel si, müteahhitleri devre dışı bırakan bazı uygulamaları, bazı malların dağıtımını denetim altı- 
| na alma girişimleri "hür teşebbüs yok edilmek 

mi isteniyor?" sorusunu yarattı iş adamlarının 

kafasında. 

Ayrıca hükümetin "duvarların ötesi" politikası da kaderini Batıya bağlamış iş çevrelerinin kafasında daha büyük sorulara yol açtı. Sonunda Rusya'ya petrol arama imtiyazı verilmesi, IMF ile uzlaşmadan kaçınılması özellikle TÜSİAD çevresinde toplanan işadamlarının tep- 

| kisini doğurdu. 

Oturdular on haftalık bir program yaptılar. 
On hafta belli başlı büyük gazetelerde tam sayfa ilanlar şeklinde TÜSİAD'ın görüşleri açıklanacaktı. Böylece diyalog kuramadıkları hükümetle, kamuoyu önünde bir tartışma açmış olacaklardı" kendi anlattıklarına göre. 

| Ama bu diyalog ilk adımda sille tokatlı bir 
| kavgaya dönüştü. Sert tepkilere yol açtı. 

İşbaşına geldiğinden bu yana açık bir dünya 

| tahlili yapamayan, gelişmeleri izleyemeyen gül nü birlik ihtiyaçları karşılamak için bir ona bir 

buna temenna çakan hükümet, SALT-2 anlaşl masına bağlı olarak U-2 uçaklarının Türkiye üzerinden uçurulması talebiyle karşılaşınca iyice şaşkına döndü. 

Amerika'ya karşı Rusya'yı, Rusya'ya karşı Amerika'yı oynama çabası içinde olan Ecevit hükümeti, afallayıp kaldı. Başbakan grupta çıkıp, yıllardır devam eden SALT tartışmalanndan bir şey anlayamadıklarını, içeriğini henüz Í bilemetiklerini söylüyor. 

l Oysa iki süper devlet arasındaki alışveriş 


alıp başını gitmiş ve tıpkı 1962'de olduğu gibi Küba ve Türkiye'nin sırtından pazarlığa girişmişlerdi. Türkiye'nin oyunda rol almasını istiyorlardı. 

Bir yandan da yaklaşan kurultaya güçlü bir şekilde geleceğini farkettiği muhalefetin nefesini ensesinde duyan Ecevit, şimdi önüne dökülmüş pirinçin taşlarını ayıklamaya çalışıyor. 
Ama pilav yapmaya vakti olup olmayacağını 


Mİ 


YURTDIŞI BÜROLARI 


*erecek. 


önümüzdeki onbeş gün içindeki gelişmeler gös- | 


(Baştarafı 1. sayfada) 
ması, Avrupa'da bulunan nükleer silahların modernleştirilmesi, NATO çerçevesi içinde yürütülen savunma işbirliği, erken uyarı sistemi 
(AWACS) konularının ele alındığı sanılıyor. 

“Öte yandan Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor dün ABD Savunma Bakanı Harold 
Braun ile kısa süren ikili bir görüşme yaptı. Türkiye'ye askeri yardım konusunun yanısıra SALT Anlaşmasının uygulanmasına bağlı olarak Washington'un U 2 uçaklarının Türkiye hava sahasını kullanması isteminin de ele alındığı sanılıyor. 

Akmandor'un bugün 
Almanya Savunma Bakanı Hans Apel ile de bir görüşme yapması bekleniyor. Bu görüşme sırasında Türkiye'ye Batı Almanya'nın yapacağı ekonomik yardım konusuna değinilmesi bekleniyor. 

Bu arada çalışmalara katılan Genel Kurmay 
Başkanı Orgeneral Kenan Evren bugün Brüksel'den Türkiye've dönecek 

Önceki gün yapılan 
Askeri Komite toplantısının başkanlığını yürüten Norveçli General Zeiner Gundersen toplantı sırasında yaptığı konuşmada Varşova Paktı kuvvetlerinin sürekli olarak yeni silahlarla donatıldığını belirtti. Varşova 
Paktı ve Sovyetler Birliği’ nin saldırı politikası hakkında önemli bilgiler içeren bu konuşmasında Gundersen bugün için 
Varşova paktının silah indirimi konusunda hiç bir eğilimli olmadığını; nükleer, kimyasal ya da geleneksel kara, hava, deniz ve uzay silahlanmasında, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin sürekli bir şekilde güçlerini artırma çabası içinde olduğunu belirtti. Başta 20, Bokser, uzun menzilli bombardıman uçakları ve Baltık denizinde devri- ye gezen nükleer füzelerle donatılmış Gorç tipi denizaltılar olmak üzere Rusya'nın geniş bir silahlanma programı yürüttü- günü söyleyen Gundersen bu durumun Batı ülkeleri için çok ciddi bir durum yarattığını ve NATO'nun bunu ister istemez çözümlemek zorunda olduğunu vurguladı. 

Konuşmalarda Orta 
Doğudaki son gelişmelere de değinen Norveçli 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NATO... 


general NATO sınırlarında meydana gelen değişikliklerin NATO üyesi ülkelerin petrol gereksinimlerini' kısıtladığını ve 


bunun bir savaş duru:.. 


munda ağır kayıplara yol açabilecek bir etken olduğunu belirtti. 


Öte yandan NATO yetkilileri tarafından önceki gün yayınlanan bir açıklamada Rusya'nın ve müttefiklerinin son yıllarda hızla artan silahlanmasına dikkat çekiliyor. 
"Varşova Paktı kuvvetlerinin her yıl daha aktif, daha çeşitli ve daha iyi donanmış ve daha çok saldırıya yönelik bir şekilde genel Sovyet politikasına hizmet ettikleri kesin bir gerçektir" denilen raporda geçen yıldan bu yana meydana gelen değişikliklerin en azından NATO'yu endişelendirecek bir seviyeye ulaştığı belirtiliyor. 


Raporda Sovyetler Birliği'nin nükleer silahlanması şu şekilde dile getiriliyor: 

"Eski İCBM füzeleri- nin yerini daha çok uzağa fırlatılabilen ve isabet oranı çok yüksek SS 17, 
SS 18 ve SS 19 füzeleri- nin almasıyla Sovyetler in stratejik füze kuvvetleri her geçen gün daha gelişti. 


“Deniz kuvvetlerindu ise Delta 3 denizaltılarına yerleştirilen SS-N -18 füzeleri 1978 yılından itibaren işler duruma geldi. 
7000 kilometre menzilli 
olan bu füzeler çeşitli başlıklar bu arada MİRV 
(çok hedefli başlıklar) taşıyabiliyor. Geçen yıldan beri orta ve kısa menzilli Sovyet balistik füzeleri de büyük bir gelişme kaydetti ve bu durum bugün Avrupa ülkelerini ve NA-TO'yu ciddi bir şekilde tehdit ediyor." 


ADRES 
DEĞİŞİKLİĞİ 


General Yazgan Sok. 
No: 16/6'da bulunan derneğimiz, Evliya Çelebi Mahallesi, Refik Saydam Cad: No: 59/2 Şişhane adresine taşınmıştır. 


GEMİ YAPI TEKNİK 
VE MESLEK LİSELERİ 
MEZUN VE 
MENSUPLARI 
DERNEĞİ 


İSVEÇ HOLLANDA 
Gürgün ka 

Dingana ei Bildstr. 53 
Dundbybet trechi 
Tele | Tel: 
08/296628 | 314761 


Bağımsızlığımız 


(Baştarafı 1. sayfada) HÜKÜMETİN TUTUMU 


Hükümetin U-2 casus uçakları konusurda baştan beri ilke olarak kabul eğiliminde olduğu bildiriliyor. Ancak ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher'le yapılan görüşmelerde iki nokta üzerinde endişe belirtildi. 
Hükümet yetkilileri, Türkiye'ye Rusya'nın "“'olur''unun verilmesi ve kredi sorunlarının daha da acil olarak ele alınması üzerinde durdular. 

Çhristopher SALT 2 
anlaşmasının ABD Senatosundan rahatça gecebilmesi için, Rusların U-2 konusunda 
“olur'' diyebileceklerini belirtti. Kredi sorunlarının ise, ayrıca ele ahnması gerektiğini söyledi. 


ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının ülkesine dönmesinden sonra, 


konu, Amerikan Ulusal Güvenlik Başdanışmanlığında ele alındı. Daha sonra, Vance ile Dobrinin arasında yapılan görüşmelerle, Türkiye'nin istediği "'olur"' u sağlayabilecek şekilde, bir ABD-Sovyet ön anlaşması imzalandı. U-2 uçakları konusunun kesin bir statüye bağlanması için yürütülen çabaların 15 
Haziran'a kadar tamamlanması bekleniyor. 

Bu tarihe kadar, konu Türkiye hükümetine gelecek, Milli Güvenlik Kurulunda da görüşüldükten sonra karara bağlanacak. ABD'nin U-2 konusunda, Türkiye'ye ek bir ekonomik yardım ya da askeri yardım yapma konusunda bir taahhüde girişip girişmediği henüz belli olmadı, Fakat, hükümet çevreleri, U-2'ye izin verilmesiyle yardımın hız kazanacağı umudundalar, 

Ekonomik zorluklar, hükümet bunalımı, anarşi ve CHP Kurultayı yüzünden güç durumda bulunan Ecevit'in, U-2' 
ler konusunda aldığı tutumu, "'yurtseverlik ve dünya barışına katkı" 
olarak göstererek, kamuoyu oluşturma çabaları: 
na girdiği belirtiliyor. 
Başbakan bu amaçla, Christopher'le yaptığı görüşmelerin belgelerini, son Strasbourg gezisi si- 


cisine verdi. Ecevit, U-2 konusunda kamuoyunda tepki doğacağını hesaplayarak, bu konudaki tavizi kendi ağzıyla açıklamak yerine, basında çrkan yazılarla zaman kazanmayı seçti. Bu zaman içinde, hükümet tarafından tepkileri yumuşatma çalışmaları yapılacak. 


ZCEVİT'İN KONUŞMASI 


Öte yandan Başbakan 
Ecevit, CHP Ortak Grubunda dün yaptığı konuş mada SALT-2 konusuna da değinerek, henüz içeriği belli olmadan bu konuda kesin bir karara varmalarının söz konusu olmadığını belirtti U-2 meselesinin SALT-2'nin bir devamı olduğunu söyleyen Ecevit, görüşünü şöyle ifade etti: 

"Bu konuda iki ülke arasında varılan anlaşmayı ülkemiz ve bölgemiz açısından olumlu karşılıyoruz. Bu bir gözetim sorunudur. Bizim de katkıda bulunmamız gerekir. 
Yalnız bu konuda tek başımıza bir karar veremeyiz. Bizden böyle bir karar beklenmemelidir. İki ülke arasında varılan anlaşmanın bize yansiyış biçimini de değerlendirmek gerekir." 

Öte yandan CHP Genel Yönetim Kurulu'nun da aynı konuları değerlen dirmek üzere bugün toplanacağı öğrenildi. 


rasinda, bir Türk gazete- 


emperyalist olur? 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Çin değildir. Her kim Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı direnmeden yanadır, öyleyse her türlü iftira ve karalamayı hak etmiştir . Amaç aklından direnme geçen herkesi yıldırmak, dizbağlarını çözmek, ayaklarını titretmektir. 

Bu karalama kampanyasını bir kenara birakıyoruz. Asıl üzerinde durmak istediğimiz konu şudur: Çin hangi siyaseti izlerse emperyalist olur? 

Emperyalizm bilindiği gibi kapitalizmin son aşamasıdır, tekelci kapitalizmdir. Çin'in kapitalist değil, sosyalist bir ülke olduğu bütün dünyanın malumu. Hem de Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa ülkeleri ve Küba gibi lafta sosyalist degil, gerçekten sosyalist bir ülke! 

Ama her sosyalist ülke gibi, Çin'de de kapitalizme geri dönüş tehlikesi vardır. Çin'in güçlü yari: ve en büyük güvencesi, bu tehlikeyi kabul etmesi ve İki yol, iki çizgi arasındaki mücadeleyi devam ettirmesidir. - , 

Çin'in kapitalist yola ve revizyonist çizgiye karşı mücadelede kararlılığını  sınamanın en iyi ölçüsü ise, bu ülkenin Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı tutumudur. 

Çin, bugünkü dünya şartlarında ancak Sovyet revizyonizmine boyun eğerek kapitalist ve emperyalist bir ülke haline gelebilir. Çin'de sosyalizmin kazançlarını korumak ve pekiştirmek ise, en başta Brejnev'in isteklerine karşı kararlı bir tutum alarak başarılır. 

Bugün Moskova yöneticileri, kendisine boyun eğen bir Çin'e Asya'nın jandarmalığını bagışlamaya hazırdırlar. Öyle ya Vietnam gibi 50 
milyonluk bir ülke yerine, 900 milyonluk bir jandarma gücüne sahip olmak Brejnev kliği için ne şahane bir hülyadır. Çin, Sovyet sosyal-emperyalizmi namına Asya'yı zaptü rapt altına alır. Böylece Brejnev'in bütün Asya'nın posasını çıkarması işten bile değildir. P 

Daha da önemlisi, Çin'in Sovyet sosyal-emperyalizmine boyun eğmesi, dünyadaki güçler dengesinin altüst olması demektir. Böyle bir durumda, Avrupa'nın diz çökmesi şartları da doğar. Sovyetler Birliği'nin Avrupa'yı fethetmek ve ABD'yi altetmek için harekete geçmesi gündeme gelir. 

Sovyet revizyonist kliğinin bu tatlı hayalleri- ne boyun eğecek bir Çin yönetimine ise, yalnız Çin'in beyliği değil, bütün Asya beylerbeylik olarak verilir. Bugün dünya hegemonyası için mücadele edecek güce sahip olan iki büyük em- j peryalist devlet var. Bunlar Sovyetler Birliği ve ABD'dir. Sovyetler Birliği, yeniden paylaşmayı gündeme getiren süper devlet olarak daha saldırgan bir tabiata sahiptir ve insiyatifi ele geçirmiştir. Bugün saldırıda olan odur. Çin ise gelişmekte olan bir ülkedir. Rusya'ya boyun eğerek kapitalizm yoluna girecek bir Çin'in kendi namına, emperyalistlik yapmasına da imkan yoktur. 
Böyle bir durumda Çin'in başına geçecek revizyonistler, tıpkı Vietnam ve Küba yöneticileri gibi, ancak Rusya'nın kahyalığını ve bekçiliğini kabul ederek saldırgan bir karakter kazanabilirler. En büyük acıyı ise, diğer örneklerde görüldüğü gibi, o zaman en çok Çin halkı çeker. 

Bütün Asya, Avrupa ve Afrika ülkeleri gibi, Çin'in önünde de iki yol vardır. Bunlardan biri Sovyet sosyal-emperyalizmine direnme, diğeri teslimiyet yoludur. 

Sovyet sosyal-emperyalizmine direnme yolu, Çin için aynı zamanda sosyalizmi inşaya devam 


dünyada revizyonizmin merkezi Sovyetler Birliği'dir. Revizyonist yola giren bir ülke kaçınılmaz olarak Brejnevlerin boyunduruğundan başka bir yere varamaz. Arnavutluk yöneticilerinin girdiği yol işte budur. 

Çin ise, Sovyet revizyonizminin her türlü baskısına göğüs gererek, milli bağımsızlığını ko- Í ruyor, proletarya iktidarını en tehlikeli düşma- 


niyor. 


aramak gerekir. 


yun eğmektir. 


nına karşı savunuyor ve sosyalizmi inşada dire- 


Çin'in başına geçmek isteyen Kruşçev, ancak Brejnev'in adamı olabilir. Bu nedenle Çii Kruşçevlerini, Mao'nun yolunu izleyen ve Sovyet revizyonizmine karşı,kararlı olarak mücadele eden bugünkü Çin önderleri arasında değil, Rusya'ya teslimiyetten yana olanların içinde 


in 


Çin'in Sa dirgan ve savaş kışkırtıcısı bir ülke haline gelmesinin şartı, Sovyetler Birliği'ne bo- 


Moskovalı yönetcilerin karalama kampanyasının biricik nedeni ise, Çin Komünist Partisi ve Çin halkının bunu kabul etmeyişleridir. 


Sağlık Bakanı Mete Tan... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Verilen bilgiye göre, başhekim Mazhar Özman ve başhemşire Nuran 
Berker, hastanedeki bazı doktor ve hemşireleri teker teker çağırarak, ayrı ayrı istifa etmeleri istenmektedir. Başhekim Mazhar Özman, doktor ve hemşirelere "Aruk bu hastanede kalmayı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, 

Beni kimse burdan alıp sökmeyeceği gibi, 


sizi de artık burda kimse 


tutamaz. Aklınız varsa, kendi isteğinizle istifa 


edip, defolun gidin burdan" diyerek, doktor ve 


İSVİÇRE Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
Ch, des Cotes | Saylık 900 TL 
1020 Renens 1 yilik 180011 


Tel: 
3421 72 


hemşireleri istifaya zorluyor. 


DOKTOR VE 
HEMŞİRELER 
KARŞI ÇIKTI 


Başhekim ve başhemişirenin zorlamalarına aldırmayan doktor ve hemşireler, Ankara'ya dün de 
7 telgraf çeksrek. duru 
ma acil tedbir istediler Doktor ve hemşireler, özetle şunları söylediler Başhekim * şimdide bizi istifaya zorluyor. Kendi keyfi uygulamalarına, daha ne kadar göz yumulacak? Başhekim, herşeye rağmen Vakıf Gureba'yı ciftliği gibi kullanmaya devam ediyor." 


METE TAN'IN 
SÖZLERİ 

Öte yandan, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı 
Mete Tan, Dünya Sağlık örgütünün Cenevre'de yapılacak kurul toplantısına giderken yaptığı konuşmasında, Gureba Hastanesi'ne değinerek şunları söyledi. 

“Konuyla ilgili gereken önlemleri aldık. Soruşturma safhası başladı. 
İki müfettiş konu üzerinde çalışmaktadır. Müfettişler soruşturma sonucu rapor hazırlayacaklardır. 
Rapor sonucuna göre cezalandırılacak kişi varsa, cezalandırma yoluna gideceğiz. Konu üzerinde titizlikle duruyoruz." 
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MİSK ÜYELİĞİNDEN AYRILAN İŞÇİLER: 


ezgahın başında beraber 


Katliam sonrası K.Mara, 


Barışa susayahlar 


eMHP'nin şehirde bir kez daha 


insanlarıaldatmasının mümkün 


olmadığı görülüyor 


»eÇocuk parası almak için çocuğunu yazdırmadılar. İsmi Ecevit ti. 


"Bu komünistin ismini değiştirmezsen yazdırmayız" dediler. 


.'MHP halkın uyanışını hazmedemedi. 


alıştığımız Alevilere bizi üşman edemediler 


Bunca günahsız insanı kandırıp, kardeşi kardeşe kırdıran, yüzlerce insanın canına kıyan MHP'li caniler, bundan sonra acaba kanlı tertiplerine insanlari alet edebilecek midir? 
Camiler yandı, Alevi kafirler Müslümanları kırıp geçirdi" diye Sünni yurttaşları Alevi yurttaşlara saldırtabilecekler midir? 
Maraş'ta çeşitli kesimlerle yaptığımız konuşmalar sonucu, MHP'nin böyle bir tertibi bir daha tezgahlayamayacağı ve kendisine alet edecek adamı zor bulacağı kanısına vardık. Eskiden MHP'den imzalı kağıt getirip Pişkinler rikasına giren ve MİSK'e kayıt ettirilen işçiler, MHP'li militanların baskılarına boyun eğmeyerek bu çeteden ayrıldılar. 


MHP'nin oyunlarına 


âlet olmak istemiyenler 


ne diyorlar? 


MEHMET 
DAĞTEKİN' E 
KULAK VERELİM 


“Sünniyim. MHF'nin oyunlarına alet olmadığım için ve beni istedikleri gibi kullanamadıkları için fabrikadan atıldım. 
Burada olayları çıkaran MHP'dir. Bugüne kadar Alevi-Sünni (o düşmanlığı yapmadık, bundan sonra da yapamayız. Hem biz işçiler Alevi-Sünni kardeş gibi yanyana çalışıyoruz. 
Birbirimize niye düşman olalım. Burada düşmanlık çıkaranlar yalnız Alevilere düşmanlık yapmıyor, bize de yapıyorlar. Çünkü biz de Alevi işçiler gibi kendilerine alet olmadık. 
Bunların amacı ülkeyi bölüp düşmana teslim etmektir. Bu bölücü ve kışkırtıcılara yalniz Aleviler 


REMZİ GÜRLER: Sünniyim ama hiç bir zaman beni Alevi arkadaşlarıma düşman edemediler. 


değil, biz de karşıyız. Bölücüler ister sağdan, ister 


soldan olsun bizim için fark etmez. Bölücü bö- 


lücüdür. Bu bölücüler yakalanıp cezaya çarptırılır- sa halkın yaraları kendiliğinden sarılır. Yakala: nanların çoğu aldatılarak olaylara katılmıştır. Şimdi bu insanlar cezalarını çekerken, elebaşıları keyiflerini sürüyorlar. 
Ama yakalananlar kandırılmış ve aldatılmış da olsa cezalarını görmelidirler." 


ELİF KABALCI ADLI 
KADIN iŞÇi İSE 
ŞÖYLE KONUŞTU: 


“Andırın Oo Beşbucak Köyündenim. Beş tane çocuğum var, Sünniyim ama MHP'li çeteler bize de zulüm etti. MİSK 'in üyesiyken çok zorluk çektik. Sanki işçilik değil as- 


kerlik yapıyorduk. Bir çocuğumun ismi Ecevit olduğu için başıma gelmiyen kalmadı. Çocuk parası almam için çocuğumu yazdırmadılar. Her başvurduğumda "Bu komünistin ismini değiştirmezsen yazdır mayız" dediler. Bizi, fabrikada azınlık olan Alevi işçilere saldırtmak istediler. Biz senelerden beri aynı makinanın başında çalışan kardeşlerimize nasıl saldırabilirdik? Ve saldırmadık da. Onların oyununa gelmedik. Çoğunluk olan biz işçiler, MHP'nin bu kışkırtmalarına karşı olup, MİSK'ten ayrılıp Tekstili kurduk. 

“Benim bildiğim, huzursuzluk çıkaranların üzerine hükümet gitmelidir. Üzerine gidilmezse bunlar şımarıp kışkırtma faaliyetleri yürütecektir. 
Bu söylediklerimi yaz ki bir tesiri olur. Bilmiyenler de duysun ki, belki bunlar biraz ürküp, bizim üzerimize gelmekten vazgeçer." 

“Maraşın  içindenim. 
İki yıldan beri Bossa Fabrikasında (eski adı pişkinler) çalışıyorum. Sünniyim, hiç kimseyi bugüne kadar sen Alevisin, sen Sünnisin diye ayırt etmedim. Ayrım yapanları da sevmem. Burada böylesi ayrımlar yapılıp halk birbirine düşürüldü. Yüzlerce insan öldürüldü. Burada olup bitenlerin sorumlusu kesinlikle MHP'dir. 
Bunlar şehirdeki uyanışı hazmedemedi. Bunun için halkın geriliğinden faydalanıp kardeşi kardeşe düşürdü. Bunların amaci buradaki katliamla Hükümeti düşürmekti. Eğer. MHP hükümeti düşürshilseydi hepimizi katledecekti. 
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ELİF KABAT]: Bir çocuğumun ismi Ecevit olduğu için başıma gelmeyen kalmadı. 


(Klasë! 


lar Mahallesi Beyşehir sokağa geldiğini 

gören Səher GÜNEŞ'in kiracıları Ali BOZ'a haber verdiği, kendilerine saklanmalarını söylediği, bu teklif üzerine Alevi olan BOZ ailesinin hep beraber ev sahipleri Seher GÜNEŞ'in mutfağına saklandıkları, Sünni vatandaşlardan oluşan kalabalık grup Ali BOZ'un evine gelerek evdeki eşyaları dışarı çıkardıkları ve yaktıkları, eşyaları dışarı taşıyıp yakanlar arasında Zekiye'nin oğlu Ali BARMANPEK; arabacının oğulları Hüseyin ve Halil DUDAK'ın bulunduğu, eşyaların taşınması esnasında komşuları Ahmet SAÇAK ve Pakize AK-ÇAM'ın “'gavurların evlerini yakın, öldürün" diye bağırdıkları, aynı zamanda Ahmet SAÇAK'lının elindeki tüfekle ateş ettiği, eşyaların yakılmasını müteakip kalabalık grubun dağıldığı, bir saat kadar sonra grubun yeniden geldiğini gören Seher GÜ-NEŞ'in kiracılarına "benim evimden gidin başka yere sığının" dediği, bu konuşma üzerine İsmail BOZ ve Ali BOZ'un Mehmet TEMİZ'in evine giderek karyolanın altına saklandıkları, Gülşen BOZ, Elif BOZ, Fadime BOZ ve diğer aile fertlerininde kaçarak kendi evlerinin banyosuna saklandıkları Hatun DEĞER'in hamile olduğu için kaçamadığı, ev sahiplerinde kaldığı, kalabalık grup içinde bulunan iğneci Veli'nin oğlu Hüseyin TAŞYÜREK'in banyo kapısının camlarını kırarak saklananları dışarıya çıkarmaya çalıştığı, yalvarmalar üzerine "dinini S.K. ettiklerim imana geldiniz değil mi sabahtan beri ayaklarımız şişti” diyerek küfrettiği, banyoda saklanan mağdurları dışarıya çıkardıkları, 


12.1978 Cumartesi günü saat 14.00 
sıralarında kalabalık bir grubun Yusuf- 


K.MARAŞ BARO BAŞKANI İSMET SEZAL ' 


evvel gelmesidir" diyor. Fotoğrafta Sezal muhabirimiz Yusuf Çelik'e açıklama yapar! 


Aydınlık 


BÜTÜN ÜLKELERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLESİN 


"Arzumuz açılan yaraların kapanması, istenen bariş ve huzurun bir an ken görülmektedir. 


AN 


SUÇLULAR HAK ETTİKLERİ CEZALARA 
ÇARPTIRILMALIDIR 


eMüvekkillerimize bölücülere, kışkırtıcılara alet olmamalarını tavsiye ediyoruz 


Kahramanmaraş olayları konusunda hukuk adamlarının da görüşlerini aldık. Maraşlı hukukçular, sorunu tam bir kesinlik içinde görüyorlar, yaraların yeniden sarılması ıçin halka yardımcı oluyorlar. Hukukçuların görüşlerini yayınlamaya Baro Başkanı İsmet Sezal'ın sözleriyle başlıyoruz: 


“Yirmibir yıllık avukatım, daha böyle olay görmedim. Bu olay bir zelzele idi, bir tufandı, bir kasırgaydı, bir seldi. 
Maraş'a uğrayıp geçti. 
Şimdi yaralar yavaş yavaş sarılıyor. Göç edenler evlerine yavaş yavaş dönüyor. Dileğimiz odur ki, bu yaralar bir an evvel kapansın. Herkesin istediği gibi, bizim de büyük arzumuz, isteğimiz eskiden var olan barış ve huzurun gelmesidir. İnşal- 


meydana gelmez. Bunu derken, suçluların elini kolunu sallayarak dolaşmasını ve cezasız kalmasını kastetmiyorum. Suçlular muhakkak hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır. Devlet ve yetkili merciler ellerini bunların yakasından bırakmamalıdır. 

"Türkiye'de gerek sağda, gerek solda bazı örgüt ve grupları, dış güçlerin kışkırttığı, hatta yönettiği bir gerçektir. Bunun tersini kimse iddia edemez'dedi. 

Barolar Birliği ve avukatlar olarak, bölgeniz- de barış, birlik ve huzurun sağlanması için ne gibi çalışmalarınız oluyor? 
sorumuza Sezal şu cevabı verdi: 


“Somut olarak bir şey yaptık desem yalan söylemiş olurum. Fakat bi- 


lek ki, günlük yaşamımız- da yüzlerce insanla karşılaşıyoruz. Bunlara anla- 


tıyoruz. Bölücülere, kışkırtıcılara, kötü insanlara alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda ça- ba harcıyoruz, bizim olağan genel kurulumuz olayların başladığı zamana rastgeldi. Biliyorsunuz, o zamanlar dışarı çıkma yasağı olduğu için kongremizi yapamadık. Sıkıyönetime başvurupkongremizi yapmak istediğimizi söyledik - Gündem dışına çıkmamak şartıyla kabul ettiler. 

"20 Nisan 1979 tarihinde kongremizi yaptık. 
Kongrede bazı arkadaşlar basına ve kamuoyuna sunmak için birlik ve be- 


ri hazırlamışlardı. Bütün avukat . arkadaşlarımız bildirinin muhtevasına katıldılar, Fakat gündem dişında olduğu için reddetmek zorunda kaldık. 
Başka da somut bir çalışmamız olmadı. Ancak temas ettiğimiz insanlara anlatabiliyoruz. Herkesin istediği barışı ve huzuru engellemeye (| çalışanlar hüsrana (o uğrayacaklar!' 
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YARIN: 


Avukat Fatin 
Kısakürek ve 
Avukat Necdet 
Sağocak’ ın görüşleri 


lah bu kötü hadiseler zim meslek öyle bir mes- 


41804 idam iste 
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Can e a 
"Bunlar gavurdur, getirin öldürelim 


diye bağırıyorlardı 


Halil DUDAK, Hüseyin DUDAK, ömer YEŞİL-BAYRAK ve Hüseyin TAŞYÜREK'in mağdurları sıraya dizerek dini bilgiler hususunda sorguya çektikleri, bu sırada olay yerine gelen Ejder KÖLEOĞ-LU ve Remzi BARMANPEK'in mağdurları saldırgan grubu” elinden kurtardığı. yine kardeşlerinin bağırma seslerini duyan İsmail BOZ'un saklandığı yerden çıkarak kelimei şahadet getirdiği, kalabalık içinde bulunan bir şahsın buda bizdendir dediği buna rağmen Ahmet SAÇAKLI'nın havaya iki el ateş ederek "bunlar gavurdur getirin öldürelim ' diye bağırdığı, Ejder KÖLEOĞLU'nun olaylara karışmayıp bilakis saldırgan grubun elinden mağ durları kurtardığı, kurtarma esnasında da saldırıya uğradığı; sanık beyanları, şahitler İsmail BOZ, Gülşen BOZ, Elif BOZ, Ali BOZ, Fadime BOZ, Hatun DEĞER, Remzi BARMANPEK, Seher GÜ-NEŞ, Ahmet GÜNEŞ'in ifadeleri ve dosyada mevcut diğer delillerden anlaşılmıştır. 


23.12.1978. Cumartesi günü saat 15.30 sıralarında Ahmet BOZOĞLAN yanındaki üç arkadaşına evlerinin önünde duran Gülbeyaz EREN'i göstererel bunların da evini basacağız dediği, bu konuşmäarı duyan Gülbeyaz EREN'in durumu evdekile - re ilettiği, ailece alt katta. oturan kiracılarının evine saklandıkları, saldırgan grubun üst kattaki Keyfo EREN'e ait eşyaları dışarıya atmaya başladıkları, akabinde alt kattaki evin kapısını kırarak içeriye girdikleri, salonda bulunan motoru yakmak. 
istedikleri sırada Keyfo EREN'in saklandığı yerden çıkarak kelimei şahadet getirdiği, Keyfo EREN'e ev sahibimi yoksa kiracımı olduğunu sordukları, 


nen davanın dosyasını, açıyoruz ay, 


raberliği isleyen bir bildi-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Keyfo EREN'in kiracı ve müslüman olduğunu söy-Iediği , saldırgan grubun muhtar Ejder NACA-ROĞLU'nu çağırarak Keyfo EREN'in müslüman olup olmadığını sordukları , Ejder NACAROĞ-LU'nunda "bunlar müslümandır öldürmeyin evlerini yakmayın" dediği, bu konuşmalar üzerine saldırgan grubun öldürmekten vazgeçerek dışarı çıktığı, saldırgan grubun içinde bulunan sanık Ümmet GÖKDENİZ ïn üst kata çıkarak eşyaları aşağı- ya alanları indirdiği, bu olayların cereyan ettiği sıtada Gülbeyaz EREN, Mustafa EREN, Sultan DE-DE, Ali DEDE ve Cevdet DEDE'nin damdan atlayarak kaçtıkları, Gülbeyaz EREN'i olay yerinden kaçarken Ahmez BOZOĞLAN, Şaban BOZOĞ-LAN, Muharrem BOZOĞLAN'ın.ellerindeki sopalarla kovaladıkları, yine kalabalık grup içinde bulunan sanıklardan Sıddık BOZOĞLAN, Remzi ARI-KAN, Haydar UZUN, Mehmet BAYRAK, Hasan AKKUŞ, Mustafa AKKUŞ, Tekin AKKUŞ'un Keyfo EREN'in evini taşladıkları ve saldırgan grubun içinde bulunduklarının Gülbeyaz EREN tarafından görüldüğü, bu olayların cereyan ettiği sırada deli Şerife veya Kara Şerife diye tanınan Şerife GÜLPEK'in evinin damına çıkarak "vurun şu komünistlere öldürün" diye bağırdığı, şahitler Keyfo EREN, Gülbeyaz EREN'in ifadeleriyle yüzleştirme zaptındar anlaşılmıştır. 


YARIN: 
Yusuflar Mahallesi olayları-Devam 


